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OKUYUCU MEKTUPLARI 


Ben 32 yaşında ama kendini 
The O.C.'yi takip edecek kadar genç sanan biriyim. Hayatımın en renksiz, en sıkıcı, en kötü dönemindeyim (ya da umarım en kötüsü budur) size teşekkür etmek istedim. Bu hafif ama akılda kalan diziyle bu ara tv çocuğu tribine girmiş birini haftada bir baya keyiflendirdiniz (x-files'i da unutmamak gerek). 

MAHMUT KEMAL 


Sayın Kemal, 

Büyük bir yanlış yapıyorsunuz. 
Yaşınız The O.C. izlemeye uygun değil, lütfen hemen tedbir alın. Size bunalım 


Fransız filmleri öneriyorum. 
Herkes yaşına ve ruh haline uygun dizi ve filmler izlesin, sonra duygu karmaşası oluyor, sıkıntı yaşıyoruz. 

Olur Mahmut Bey arkadaşım, tabii ki O.C. izleyeceksiniz, 


çok da keyif alacaksınız, yaş sınırı olunca uyarıyoruz. Onun dışında herkes her şeyi, takıntı ve sıkıntı yapmadan izleyebilir. 
Çizgi roman okuyup, PS2 de oynayabilirsiniz rahat olun. 
Hayatın keyifli yanlarını keşfedemeyince, bunalım da kaçınılmaz oluyor. Kendinizi düşünün, silkelenin ve 
“bunalım dönemi bitmiştir” 
diyerek bu dönemi kapatın. 
İstemeden Güzin Abla'nın alanına girdim galiba, saçmalamadan hemen çıkıyorum. 

ei 


Merhaba CNBC-e,. 

..Ben Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı Bölümü mezunuyum ve bu sıralar yine aynı bölümde masterımi yapmaktayım. Tez konumsa,"Erkek egemenliğinin hakim olduğu dünyamızdaki güçlü kadınlar". Tezimin alt 


yapısındaki kadınları genel olarak Sex and the City kadınları oluşturuyordu ki, sizin sayenizde Desperate 
Housewives ve Cold Case de eklendi, farkında olmadan bana kaynak açısından yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ediyorum... 

KUTAY CENBERCİ 


Sayın Cenberci, 
Tez konunuz çok ilginç, farkında olmadan size yardımcı olmak bizi mesut etti. 
Aklınızda olsun, çevremizde tez konunuza uygun çok sayıda gerçek karakter var, dizi oyuncularından daha güçlüler ve egemenliğimizi yerle bir ediyorlar. 

C.A. 


Hiç erotik filmler yayınlamayı 

düşündünüz mü? Lütfen alay 

etmeyin çok ciddiyim. 
dieforatecuila©...com 


Sevgili Diefortecuila, 

Aşağıda cevaplardan biri 

doğru, çok ciddiyim. 

A) Düşünmedik, biz kadının 

meta gibi kullanılmasına 

karşıyız. 

B) Düşündük, dozunu 

ayarlayamayız diye vazgeçtik. 

C) Düşünmeye değer 

bulmadık. 

D) Seçim yaparken ahlaki 

değerlerimizi tamamen 

yitireceğimizden korktuk. 

E) Düşündük, yayınlamaya 

değer erotik film bulamadık. 

H) Düşündük ve utandık. 
GA; 


sizin için durmadan çalışarak üreten bir ekip... 
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kısmet olmadı :( çünkü en sevdiğim dizi sadece ve sadece cmt akşamı ve sabaha karşı var... gerçekten çok mağdurum... biz zavallı müzisyenler bütün bir cmt gecesini sabahın 05'ine kadar sahnede yaşadığımız için izleyemiyoruuuuuuuuuuzzzzz... 
buffy'nin tekrarının tekrarını :) 
cmt gündüz kuşağında aralara biyerlere sıkıştıramaz mısınız serpiştiremez misiniz.... 
lütfeceeceecececeecccececee eeeceeeennnnn... sevindirin bizi acık! 

banukoro&...com 


Sevgili Banu, 
Sizi 'sahnede yaşayan zavallı bir müzisyen' olarak EnŞahaneMazeretSahibil0CN BC-elİzleyicisi listemize 7. 
sıradan soktuk. Hayırlısı olsun. 
Fakat bu sayfalarda daha önce de defalarca yazdık, Buffy'yi gündüz saâtlerinde ekrana getirmek, malum nedenlerden ötürü rasyonel değil. 

G.Y. 


Neden x-files bölümleri yurtdışında yayınlandığı sırada gitmiyor? Neden 4. sezon finalini izledikten sonra 4. 
sezondan 2 bölüm daha izleyeceğiz? Size verilen sırayla izlettiğinizi biliyoruz. Peki buna neden tepki göstermiyorsunuz? 
Orjinal sırada olmadığını biliyorsunuz. Türk izleyicisi enayi mi? 

dexterxx20006,..com 


Sevgili dexterx2000, 
Geride kalan iki pazar akşamı 


zaten izlemişsinizdir, dizinin devamlılığını daha da bozmamak için The X-Files'ın 
3. sezonuna başladık; 
4. sezondan atladığımız iki bölümü bu aya bıraktık 
(3 ve 10 Nisan). 
Peki neden böyle oldu, bölümlerin sırası niye karıştı? 
Amerika'dan gönderdikleri 
'official' bölüm - yayın listesi niçin yanlış çıktı? Biz nasıl oldu da fark etmedik? Gerçek orada bir yerde, fakat benüz bulamadık. Bundan sonra gönderdikleri listeleri filan hiç dikkate almadan FOX TV'deki orijinal yayın sırasını aynen takip edeceğiz. Resmi dökümanlara sadık kalalım dedik; hale bak. Kimse enayi değil, merak etmeyin. Durum artık kontrol altında. 

G.Y. 


Beni bu durumdan kurtaracak hiç bir yol gözükmüyor... Lütfen dikkatle okuyun bunları, çünkü hepsi şu anda yaşanmakta olan trajedinin birer parçası... 
Bu pazar Six Feet Under'in ilk yayın günü olmasına rağmen benim yakın zamanda ulaşabileceğim bi televizyon yok. Kendimi fazlasıyla suçlu görüyorum elbette, tedbirsizlik, 


düşüncesizlikti bu yaptığım, orası kesin. Evet, arkadaşımın henüz kablo tv bağlanmamış evindeyim ve bu saatte süpriz bi dönüş yapan annesi, dışarı çıkmamı, gecenin bu saati olsa bile herşeyi göze alarak yapacağım eve dönüş yolculuğunu engelliyor. Kapılar kilitleniyor, pencereler tehlikeli. 
Bunlar abartı değil, hepsi gerçek zamanda yaşanan şeyler. İçimden çığlık atmak, ağlamak, bu kabustan uyanmak geliyor. İsyan etmek bi işe yarasaydı keşke. 
Gözyaşlarım ...zavallı haiime acımasızca gülen şahsın klavyesine dökülmek üzere. 
..korku, önümdeki upuzun geceyi düşündükçe dayanılmaz hale geliyor. ...banyoya girmemi söylüyolar, ben güzel kokacak bir Cnbc-e'ye bile sahip değilken... 
Sonsuz sevgiyle... 

dorian gonca© ... com 


Sevgili Dorian Gonca, 
Mektubunuzu çok dikkatli okuduk, anlamadık bir daha okuduk, arkadaşlara bile okuttuk. Ortak fikrimiz şöyle ki; ya The Hole filmi filan gerçek oldu, aynen yaşıyorsunuz ya da başka bir alemdesiniz. Arkadaşınızın evi nerede, annesi niye kapıları üstünüze kilitliyor, camdan kaçmayı düşünüp, düşmekten mi korktunuz ve sizi neden banyoya sokuyorlar? 

Hem CNBC-e şampuan mu, güzel koksun vs vs vs... 

Size hayatta başarılar diliyoruz. 
Ne güzel, tatlı tatlı dertleşmişsiniz bizimle... 


G.Y. 
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50 YIL BOYUNCA BİRER BİRER KAYBOLDULAR. 
4400 KAYIP ŞİMDİ HEP BİRLİKTE EVE DÖNÜYOR 


dan kayboldu. Her Birinin — ne ardından 

yapılan araştırmalar sonuç vermedi. Sonra bir 11 

Temmuz günü, ansızın ve açıklanamayan bir şekilde 4400'ü aynı anda geri döndü. duğu günden bugüne birçok Dönüşleri de kaybolmaları gibi gizem doluydu. kişi arantinaya. alındı ve bu; 
Döndüklerinde, hepsi kayboldukları yaştaydı ve 1 
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TOM BALDWIN JOEL GRETSCH) 

4400 vakasını araştırmakla görevli federal ajan. 
Tom'un dava ile kişisel bir bağlantısı da var: Yeğeni Shawn da 4400 kişi içinde. Bu gelişmeler sırasında, Tom'un oğlu: Kyle ise bir hastanede komada. 


DIANA SKOURIS JACOUELİINE McKENZİE) 

Federal ajan Diana, 4400 vakasına, Tom'un yardımcısı olarak atandı. Küçük bir kızla yakınlaştıkça, dava ile kişisel bağlantısı olduğunu keşfedecek. 


DENNİS RYLAND (PETER COYOTE) 
Araştırma ekibinin başı. Tom ve Diana'nın patronu. Tom ile çok uzun zamandır dostlar. 


ORSON BAİLEY (MICHAEL MORLARTY) 
1979'da kayboldu. Döndüğünde işini kaybettiğini, eşinin bir düşkünler evinde yaşadığını öğrendi. 


RICHARD TYLER 

(MAHERSHALALHAZBAZ ALI) 

Kore Savaşı'nda, ABD savaş pilotu olan Richard Tyler 1951'de kayboldu. Afrika kökenli Amerikalı Richard, dönüşünde ırk ayrımı üzerine radikal degişiklikler yaşandığını gördü. 


LILY MOORE (LAURE ALLEN) 

Lily, 1993te, kızı henüz altı aylıkken kayboldu. 
Döndüğünde, kızı çocukluğun ilk yıllarını çoktan geride bırakmıştı. 


SHAWN FARRELL (PATRICK FLUEGER) 

Tom Baldwin'in yeğeni. 2001'de kayboldu. Okulunun en popüler ve başarılı öğrencilerinden biriydi. Döndüğünde, bütün arkadaşları artık üniversite öğrencisi olmuştu. 


DANNY FARRELL (KAJ-ERIK ERİKSEN) 

Shawn'un erkek kardeşi. Danny, abisi kaybolduğunda 14 yaşındaydı. Şimdi ise onunla aynı yaşta. 
Komşuları Nikki, Shawn'a ilgi gösterince iki kardeş arasındaki ilişki-kötüye gitmeye başladı. 


NIKKI HUDSON (BROOKE NEVIN) 

Farrell kardeşlerin kapı komşusu. Danny, her zaman Nikki'ye karşı ilgi duydu ve Shawn kaybolduktan sonra iyi bir ikili oldular. Shawn döndüğünde “üçlü arkadaşlık” sanıldığı kadar kolay olmadı. 


KYLE BALDWIN (CHAD FAST) 

Tom Baldwin'in oğlu. Shawn'un kaybolduğu geceden bu yana komada. Tom, oğlu Kyle'ın komaya girmesine neden olan olayı çözmeyi umuyor. 


MAJA RUTLEDGE (CONCHITA CAMPBELL) 

Sekiz yaşındaki Maia, 1946'da kayboldu. Döndüğünde, anne ve babası çoktan ölmüştü. Bu yüzden evlatlık olarak bir aile yanına yerleştirildi; ama bu, sorunu çözmeye yetmedi. 


18'lik Seksi Juliette |—|—|(|( 
Fransız Sinemasını Nasıl Kurtardı? | 


”Bardot, inkar edilemez mükemmellikte yaratılmış bir eser.” New York Times 


Aynı anda hem masum ve doğal, hem de tehlikeli derecede seksi... Genç Brigitte Bardot, eşi Roger Vadim'in ilk filmi “... ve Tanrı Kadını Yarattı"daki Juliette rolüyle bir gecede üne kavuşur. Juliette, üç erkeğin birden aklını başından alan St. Tropez'li bir yetimdir. 


Bardot miti, Fransız sinemasını ülke sınırlarının ötesine, başta Fransız filmlerini anlaşılır olmamakla suçlayan ABD olmak üzere, tüm dünyaya taşır. 


BB'nin masa üstünde çıplak ayak dansettiği sahne, bugün bile sinemanın en iç gıcıklayıcı sahnelerindendir. Genç yıldız, günaha çağrıyı sembolize etmekle kalmaz; sadece canı istediği için çapkınlık yapan kadın türünün öncülüğünü yapar. 


Bardot, tek bir filmle Il. Dünya Savaşı'ndan beri süren baskıcı ahlak düzenini yok etmeyi başarmıştır. Yıl 1956'dır... 


Unutulmayan bu film, sinemaseverler için DVD formatında, özel koleksiyon kutusunda ve BB fotoğraf albümü hediyeli. (104 sf. büyük boy kuşe kitap, 98 fotoğraf) 
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pe  BİRBİRLERİNE ÇOK BENZİYOR VE ÇOK İYİ ANLAŞIYORLAR 
32 yaşındaki Lorelai (Lauren Graham) ve 16 ya- Ailesinin tüm tepkisine rağmen çocuğunu doğuşındaki kızı Rory (Alexis Bledel), Stars Hollow adlı (o ran ve yalnız büyüten Lorelai ile kızı Rory'nin, birhayali bir kasabada yaşıyorlar. likte büyüdüklerini söylemek yanlış olmayacaktır. 
Lorelai, Rory'ye hamile kalıp da kızını yalnız bü- Lorelai, yıllarca ailesinin gösterişli evine çok da 


yütme kararı aldığında, kızının bugünkü yaşınday- o uzak olmayan Stars Hollow'da, tek başına ayakta dı; yani sadece 16. kalmayı başardı. Kızı Rory'nin, ünlü Chilton okuluna kabul edilmesiyle, ilk kez çaresiz kaldı. Anne ve babasına, hayatına karışması için bir fırsat yaratacağını bile bile, yüklü okul parasını temin etmek için onların kapısını çaldı... 


“Ben doğuştan yalancıyım...” 


Fellini, sinema tarihinin tartışmasız en büyük ustalarından biri olduğu gibi, gündelik hayatımızdaki bazı sözcüklerin de mucididir: 


Paparazzi ilk kez “Dolce Vita” filminde kullanılmış ve tüm dünya 


Federico Fellini 


dillerine girmiştir. Dünya çapında 108 yönetmen tarafından tüm z zamanların en iyi 10 yönetmeninden biri seçilen Fellini, İngiliz Film z Enstitüsü'nce "yönetmenlerin yönetmeni" ilan edilmiştir. “Gerçek — yaşam bir düştür” diyen Fellini'nin filmleri görsel bir şölendir. : gi 

5 Oscar” ödüllü bu "sihirbaz'ın, Yeni Gerçekçilik'ten başlayıp 

posi-modernizmde noktalanan sinema kariyerinin en önemli 
yapıtları, 4 DVD'lik bir koleksiyon seti olarak, Türkçe dublaj ve 3 z 22 
© .—— 


Türkçe menü seçenekleriyle sunuluyor. Üstelik ilk "paparazzi" 


Tazio Secchiaroli'nin çarpıcı Fellini fotoğrafları da büyük boy, kuşe kağıda basılı 96 sayfalık bir albüm olarak bu seite yer alıyor. Fellini, parlak dehası ve engin düş gücüyle dünyanın dör bir yanındaki izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor... 


Mastroianni karakterinin bana ne kadar önemli bir model olduğunu, onunki gibi bir hayat yaşadığımı anlatırdım." 
Sieven Spielberg 


Woody Allen 


ama güven dolu evlerini 


terk etmekten korkan bu genç adamların toyluğunu çok iyi yakalamıştır. New York'lu bir genç olarak, ben de onlar gibiydim.” 
Martin Scorsese 


gi i için ıskani .B çin 
Fellini sinema demektir. 


Georges Simenon 


A.E. Film 
(212) 324 9292 
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Lorelai, geçmiş yaptıgı hataları kızının da 


tekrarlamaması nden geleni yapan bir anne. 
Kızı â 2 güçlü bir ilişki var. Onlar çok iyi laş ve birbirlerine çok benziyorlar. 
Aynı tür müzik dinliyorlar ve aynı kahve markası- 


na bağımlılar. Rory, tam anlamıyla annesinin kızı. 


KİM KİMDİR 


LORELAI 

16 yaşında hamile kalıp, çocuğunu tek başına büyütmek dahil, hayatın türlü zorluklarına göğüs gerdi. Üstelik tek başına. Zeki ve sevgi dolu bir kadın. 
30'larının başlarında. Benzersiz bir anne. Kızının en yakın arkadaşı. 


Annesi ile çok de çok. 

ü kurduğu, 

ton'a ka- 


Lorelai. Rory; takma yakınlar. Bazensgehi 
Rory, eskiden be prestijli bir okul 

bul edildi. 


O AGENA) 

, Rory'nin en iyi arkadaşı. Asya kökenli bir Amerikalı olan Lane'in büyük düşleri yok. Sıradan bir genç olabilse, ona yetecek; ama geleneksel bir aileden geliyor ve anne babası onun “herhangi bir Amerikalı genç olmasına bile izin vermiyor. 


EM!LY GILMORE (KELLY BISHOP) 


Lorelar'ın annesi. Kızı için en iyisini istediğinden 


kimsenin kuşkusu yok; ama onun “en iy? kavramıyla, Lorelai'ın “en iyi kavramı asla örtüşmüyor. Bu yüzden de çok yakın olduklarını söylemek güç. Geçen yılların ardından; şimdi Lorelai ondan yardım 


— istiyor. Bakalım Emily'bu fırsatı nasıl kullanacak? 


RICHARD GILMORE (EDWARD HERRMANN) 

Lorelai'ın babası. Karısı Emily gibi, düşüncelerini açıklarken çok rahat davranıyor. Bu düşünceler de genellikle kızının düşünceleriyle örtüşmediği için, araları çok iyi değil. 


SOOKIE ST. JAMES (MELİSSA McCARTHY) 

Lorelai'ın en iyi arkadaşı ve gelecekteki iş ortağı. 
Sookie, mutfakta tam bir sihirbaz. Eğer sakarlıkları engel olmazsa, ileride kendi otellerini açtıkları zaman, harikalar yaratacak. 


LÜKE DANES (SCOTT PATTERSON) 

Kasabadaki kafenin sahibi. Luke, Lorelaın çocuk yetiştirme tarzını hiç onaylamıyor. Lorelai durumdan rahatsız; ne var ki kasabanın en güzel kahvesini Luke yapıyor ve bu yüzden Lorelai oraya git- 


DEAN: PADALECKI) 

Dean ile Rory arasında bir uyor. Lorelai bü yakınân-çok da mutlu değil. 
Dean ona, Rory'nin baba- 
“simi andırıyor. Kızının da 
 — kendisiyle aynı hatayı 
© © yapmasından korkuyor: 
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COMMENT JA! TUE 
MON PERE (4 Nisan) 
Yönetmen: Anne Fontaine 
Oyuncular: Michel Bouget, 
Charles Berling, Natacha 
Reigner, Amira Casar. 


TAXI BLUES (11 Nisan) 
Yönetmen: Pavel Lounguine 
Oyuncular: Pyotr Mamonov, 
Pyotr Zajchenko, Vladimir 
Kashpur, Yelena Safonova. 


THREE SEASONS (13 Nisan) 
Yönetmen: Tony Bul 
Oyuncular: Don Duong, 
Ngoc Hiep Nguyen, 

Tran Long, Harvey Keitel. 


VA SAVOIR (25 Nisan) 

Yönetmen: Jacgues Rivette 
Oyuncular: Jeanne Balibar, 
Sergio Castellitto, Jacgues 
Bonnaffe, Marianne Basler. 


TRAIN DE VIE 65 Nisan) 
Yönetmen: Radu Mihaileanu 
Oyuncular: Lionel Abelanski, 
Rufus, Clement Harari, 
Michel Muller 


COMPANY MAN (12 Nisan) 
Yönetmen: Peter Askin, 
Douglas McGrath 

Oyuncular: Douglas McGrath, 
Sigourney Weaver, John 
Turturro, Anthony LaPaglia. 


MAXLE (19 Nisan) 

Yönetmen: Paul Aaron 
Oyuncular: Glenn Close, 
Mandy Patinkin, Ruth Gordon, 
Barnard Hughes. 


GUEEN OF HEARTS (26 Nisan) 
Yönetmen: Jon Amiel 
Oyuncular: Vittorio Duse, 
Joseph Long, Anita Zagaria, 
Eileen Way. 


THREE SEASONS Yeni Vietnam/i işleyen filmde, yolları kesişen 


dört karakterin hikayeleri anlatılıyor. 
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VIVEMENT DIMANCHE! 
(6 Nisan) 

Yönetmen: François Truffaut 
Oyuncular: Fanny Ardant, 
Jean-Louis Trintignant, 
Philippe Laudenbach. 


RENDEZ-VOUS (13 Nisan) 
Yönetmen: Andre Techine 
Oyuncular: Juliette Binoche, 
Lambert Wilson, 

Wadeck Stanczak, 
Jean-Louis Trintignant. 


VALMONT (20 Nisan) 
Yönetmen: Milos Forman 
Oyuncular: Colin Firth, 
Annette Bening, Meg Tilly, 
Fairuza Balk. 


LUANGLAISE ET LE DUC 

(27 Nisan) 

Yönetmen: Eric Rohmer 
Oyuncular: Lucy Russell, 
Jean-Claude Dreyfus, François Marthouret, Leonard Cobiant. 


CLOCKERS 7 Nisan) 
Yönetmen: Spike Lee 
Oyuncular: Harvey Keitel, 
John Turturro, 

Delroy Lindo, Mekhi Phifer. 


POINT BREAK (14 Nisan) 
Yönetmen: Kathryn Bigelow 
Oyuncular: Patrick Swayze, 
Keanu Reeves, Lori Petiy, 
Gary Busey 


ANIMAL FACTORY (21 Nisan) 
Yönetmen: Steve Buscemi 
Oyuncular: Willem Dafoe, 
Edward Furlong, 

Seymour Cassel, Mickey 
Rourke, Steve Buscemi. 


BULL DURHAM (28 Nisan) 
Yönetmen: Ron Shelton 
Oyuncular: Kevin Costner, 
Susan Sarandon, 

Tim Robbins, Trey Wilson. 


VA SAVOIR 
Paris'te sahnelenen bir oyun sayesinde üç erkek ve üç kadının yolları kesişir. 


li satıcıdan ya da internetten başvurun. Formalite fil yok. Zaman kaybı yok. Burası vef! Kredi nuz bekletmeden, uğraştırmadan sonuçlanıyor. 
cı derecede kısa sürede. Rahatça, kolayca. 
ğiniz otomobile sahip olmak bu kadar basit. 
yıldır otomobil almanın en kolay yolu yapan 120.000'den fazla aile vdf'nin hızlı, avantajlı 


iyle düşlediği araca kavuştu. 
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DOUGEAY SCOTT - KATE MMNSLET JEREMTKORTRAM SAFFRON BURROMS 


“İTS A BRILLIANT FILMI” 


ENİGMA Naziler'in haberleşme sistemini Enigma'nın kodunu 


cuma 22:00 z 


MACERA 


Gi 2865 
HARLEY DAVIDSON AND 
THE MARLBORO MAN 
(1 Nisan) 

Yönetmen: Simon Wincer 
Oyuncular: Mickey Rourke, 
Don Johnson, Chelsea Field. 


DRESSED TO KILL (8 Nisan) 
Yönetmen: Brian De Palma 
Oyuncular: Micheal Caine, 
Angie Dickenson, Nancy Allen. 


CRIMINAL LAW (15 Nisan) 
Yönetmen: Martin Campbell 
Oyuncular: Gary Oldman, 
Kevin Bacon, Karen Young. 


RUN LOLA RUN (22 Nisan) 
Yönetmen: Tom Tykver 
Oyuncular: Franka Potente, 
Moritz Bleibtreu, A. Rhode. 


ENİGMA (29 Nisan) 

Yönetmen: Michael Apted 
Oyuncular: Dougray Scott, 
Kate Winslet, S. Burrows. 


çökertmek için, E çözmek gerekmektedir. 
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- Mem MELEROOKS 3, 
A MAN CALLED ADAM 
(2 Nisan) 

Yönetmen: Leo Penn 
Oyuncular: Sammy Davis Jr., 
Louis Armstrong, F. Sinatra. 


VAGABOND (9 Nisan) 
Yönetmen: Györay Szomjas 
Oyuncular: Peter Simon, 
Kata Horvath, Graci Benke. 


BILLION DOLLAR BRAIN 
(16 Nisan) 

Yönetmen: Ken Russel! 
Oyuncular: Michael Caine, 
Karl Malden, R. Dorleac. 


UNE JOURNEE DE MERDE 
(23 Nisan) 

Yönetmen: Miguel Courtois 
Oyuncular: Richard Berry, 
Gilbert Melki, François Perrot. 


BLAZING SADDLES (50 Nisan) 
Yönetmen: Mel Brooks 
Oyuncuları: Cleavon Little, 
Gene Wilder, Slim Pickens. 


ELMER GANTRY 


BÜRT LANCASTER 


Elmer, ayyaş bir sokak vaizidir. 


ELMER GANTRY (2 Nisan) 
Yönetmeni: Richard Brooks 
Oyuncuları: Burt Lancaster, 
Jean Simmons, Dean Jagger. 


STALKER (9 Nisan) 
Yönetmeni: Andrei Tarkovsky 
Oyuncuları: Alexander 
Kaidanovsky, Nikolai Grinko. 


VALENTİNO (06 Nisan) 
Yönetmeni: Ken Russell 
Oyuncuları: Rudolf Nureyev, 
Leslie Caron, Carol Kane. 


HOW TO BEAT THE HIGH 
COST OF LIVING (23 Nisan) 
Yönetmeni: D. Coleman, 
Robert Scheerer 
Oyuncuları: Susan Saint 
James, Jessica Lange. 


CADDYSHACK (30 Nisan) 

Yönetmeni: Harold Ramis 
Oyuncuları: Chevy Chase, 
Rodney Dangerfield. 


ARTHUR (2 Nisan) 

Yönetmen: Steve Gordon 
Oyuncular: Dudley Moore, 
Liza Minelli, Jill Eikenberty. 


I WANT YOU (9 Nisan) 
Yönetmen: Michael 
Winterbotto 
Oyuncular: Rachel Weisz, 
Alessandro Nivola, Luka 
Petrusic, Labina Mitevska. 


BACKBEAT (16 Nisan) 
Yönetmen: lain Softley 
Oyuncular: Sheryl Lee, 
Stephen Dorrf, lan Hart. 


BETTER THAN SEX 

(23 Nisan) 

Yönetmeni: J.Teplitzky 
Oyuncular : David Wenham, 
Susie Porter, Catherine 
McClements, Kris McOuade 


THE THING (30 Nisan) 
Yönetmeni : John Carpenter 
Oyuncular: Kurt Russell, 
Wilford Brimley, T.K. Carter. 
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BILLION DOLLAR BRAIN 
Emekli ajan Harry Palmer, ajanlığa dönmek zorunda kalır. 


RUN LOLA 
RUN 
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Internet: 
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rüyoruz. (Ki a yıllar son 
» ardindan gelen döne- 


Sonra in aralarına Agn&s Varda ve Louis Malle de katıldı. Birbirleriyle bilgi, fikir değiş-tokuşunda bulunurlardı. Yeni bir sinema yaratmak is © “tiyorlardı. Kahramanları, 1930'ların yönetmenleri 


> Jean Renoir ile Jean Vigo? ydu; bir de İtalyan yeni 


- Sonra, autcür” gözüyle baktıkları kimi Hollywoo, yönetmenleri, örneğin Alfred Hitch-MN Nicholas Ray ve Howard Hawks. 


> | a 
3 
E 
J 
| 
| 


GECE SİNEMASI 


j ş 


D 


CLOCKERS 


CNEC-e 


www:cnbce.com 


ANIMAL FACTORY 


STEVE BUSCEML, SIRADAN BİR HAPİSHANE FİLMİ YAPMAMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI. ESKİ BİR MAHKUMUN ROMANINDAN UYARLADIĞI FİLMİNDE, GERÇEK MAHKUMLARI FİGÜRAN OLARAK KULLANDI 


0 
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San Ouentin hapishanesinin eski mahkumların- dan Edward Bunker'ın romanından uyarlanan Azimal Factory, hayatındaki tek hatası bir uyuşturucu alışverişine karışmak olan Ron Decker (Edward Furlong) üzerine yoğunlaşıyor. 

25 yaşındaki Ron, katı bir yargıç tarafından (politik hırsları uğruna) ibret olsun diye ağır bir cezaya 


lardan koruyarak, acımasız ve sağlam bir üne kavuşan Earl Copen (Willem Dafoe) ile arkadaş olur. 
Copen, her ne kadar cezasını sessizce çekip onu çabuk çıkmaya teşvik ettiyse de, Decker'ın bir dizi felaketin kurbanı olmasının önüne geçemez. 


“GERÇEK' BİR FİLM 


mahkum edilmiştir. Decker, himayesindekileri avcı- Sert ama şaşırtıcı derecede etkileyici bir hapisha- 


ne dramı olan Azimal Factory, kült aktör Steve Buscemi'nin Trees Lownge (1996) filminden sonra ikinci yönetmenlik denemesi. Bu arada, Buscemi ve Edward Bunker bu filmde küçük roller de üstlendiler. Yine eski bir hükümlü olan ve Buscemi'nin Desperado ve Con Air filmlerinden rol arkadaşı Danny Trejo da bu projede oynadı. 


Animal Pactory, 21 Nisan, 
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Animal Factory'nin sıradan bir hapishane filmi olmaması için senaryosu üzerinde çok çalışıldı. 
Bütçe için kaynak arayışı, uzun zamana yayıldı. 
Philadelphia”daki eski bir hapishane olan Holmsburg Eyalet Hapishanesi'nde çekimleri yapılan film, 29 günde tamamlandı. Figüran olarak 
oynamaları için çevre hapishanelerden günde 150 
tutuklu transfer edildi. Bu da filmin gerçekliğine önemli bir katkı sağladı. 


SÜRPRİZ: MICKEY ROURKE 

Filmin sürpriz oyuncusu, tanınmayacak bir makyajla iri kıyım bir travestiyi canlandıran Mickey Rourke oldu. Çekimler boyunca tırnaklarını, saçını ve kostümünü bizzat hazırlayan aktörün, karakterin kelebek olup Paris'e uçmayı düşlediği sahnedeki monolog bile kendisi tarafından yazıldı. 


Buscemi, komik-garip tiplemeleriyle yarattığı sı- 


radışı oyunculuk kariyerinin yanı sıra, yönettiği bağımsız filmlerle de sinema tarihine adını yazdıracak bir sanatçı. Yönetmenliği kendisi için yeni bir başlangıç gibi görüyor. O, daha fazla film çekmek istiyor. Evinde oturup, bir sonraki iş için telefonun gelmesini beklemek değil. 


Suha Çalkıvik 


vi 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her pazartesi 


Yönetmen: Anne Fontaine 


Anne Fontaine imzalı Babamı Nasıl Öldürdüm adlı filmin kahramanı Jean Luc, genellikle yaşlı hastalara bakan başarılı bir doktordur. Bir gün eve geldiğinde, babasının ölmüş olduğu haberini alır. Bu haber, onu çocukluğuna, babasının hiçbir açıklama yapma- 


4 NİSAN 


Film, alkol lik caz müzisyeni Liocha ile taksi şoförü Schlikov'un dostlukları üzerine kurulu. Taxi Biwes, Liocha'nın bir gece, taksi ücretini ödemediği için saksofonunu Schlikov'a rehin bırakmasıyla başlıyor. Zaman içinde iki dosta dönüşüyorlar. . Schlikov'un 


11 NİSAN 


5 A Sretmisa Yönetmen: Tony Bul 


Yapım Yılı: 1999 Süresi: 104 Dakika 

Vietnam'da çekilen ilk “Amerikan yapımı bağımsız film” olan Üç Mevsim, Tony Bui'nin ilk uzun metrajlı filmiydi. Yeni Vietnam'ı işleyen ve yolları kesişen dört karakteri, birbirinden bagımsız üç öyküyle anlatan film, tam 


18 NİSAN 


anlamıyla şiirsel bir dile sahip. Par- 


Yönetmen: Jacgues Rivette 


Grubuyla birlikte İtalya'dan kalkıp Paris'e gelen tiyatro yönetmeni Ugo, bir yandan seyirci azlığından yakınmakta, bir yandan da Pirandello'nun kayıp bir oyununu aramaktadır. Sevgilisi ve oyunun yıldızı Camille ise iki erkeğin arasında kalmıştır. Ugo'nun, 


25 NİSAN 


Oyuncular: Michel Bouget, Charles Berling, Natacha R&igner, Amira Casar. 


dan onları terk ettiği güne götürür. 
Yıllar sonra dönen babası neden onları terk ettiği hakkında hiçbir açıklama yapmamıştır. Bu olayın etkisiyle hayatının büyük bölümünü belirsizlik içinde geçiren Jean Luc, karısıyla da sorunlar yaşamaktadır. 


sevgilisinin, Liocha'ya ilgi duymaya başlaması, dostluklarına darbe vuruyor. Liocha'nın, bir grupla ABD'ye turneye gitmesi iyice aralarını açıyor. 
Liocha, zengin olmuş bir şekilde dönüp de eski arkadaşıyla yüzyüze geldiginde, ciddi bir hesaplaşma başlıyor. 


Oyuncular: Don Duong, Ngoc Hiep Nguyen, Tran Long, Harvey Keitel. 


maklarını kaybetmiş bir yazar için çalışan genç kız ve bir fahişeye aşık olan bisikletçi Hai, filmin ana karakterleri. 
Kayıp kızını aramak üzere Saigon'a gelen bir Amerikan askeri ve ona yardım etmeyi kabul eden genç işportacı Woody de diğer iki karakter. 


Oyuncular: Jeanne Balibar, Sergio Castellitto, Jacgues Bonnaffe, Marianne Basler. 


arayışları sırasında tanıştığı genç ve güzel Do ile onun geniş bir kitaplığa sahip olan annesi ve karanlık bir tip olan erkek kardeşi de filmin karakterleri arasında. Tabii, Camille'in terk ettiği, ama hâlâ aklından çıkartamadığı eski sevgilisi Pierre de unutulmamalı... 


NATACHA REGNİER 


KIRILGAN VE UÇUCU GÜZELLİĞİ, KARAKTERLERİNE TAŞIDIĞI GÜCÜ 
GÖZLERDEN SAKLIYOR 


Natacha R&gnier'i, Erick Zonca'nın ilk uzun metrajlı filmi La vie rövâe des anges / Meleklerin Düş Dünyası'yla tanıdık. R&gnier, filmin toplum dışı kalmış iki genç kadınından Marie olarak, aşağılık kompleksini güçlendiren adamları seçiyordu. 

1998 Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın 
Oyuncu Ödülü'nü paylaştıkları rol arkadaşı Elodie Bouchez ise kendisi gibi ihmal edilmiş, hassas ruhlara yakınlık gösteriyordu. 

Regnier, Comment J'ai Tu& Mon Pöre ile karşımızda. Doktor Jean-Luc'un karısı Isa'yı oynuyor. 
Karı koca, birbirlerine nasıl 'erişeceklerini” bilemiyorlar. Kırılgan, neredeyse uçucu güzelliği, karakterlerine taşıdığı gücü gözlerden saklıyor. Küçüklügünden beri oyunculukla ilgilenen, şarkıcı ve dansçı olarak da eğitim gören aktris, kariyerine tiyatroyla başladı. Sonra televizyonla devam ederek, sinemaya geldi. Zonca'nın filmi, onun çıkış noktası oldu. François Ozon'un Les Amants Criminels'iyle de (1999), başarısının rastlantı olmadığını kanıtladı. 


HARVEY KEİTEL 


KÖTÜ ADAM OLARAK TANINMIŞ OLSA DA, 
HER ROLÜN ÜSTESİNDEN GELEBİLECEĞİNİ KISA SÜREDE KANITLADI 


Harvey Keitel, ayın bir başka “ilk” filminde, Tony Bui'nin 26 
yaşında çektiği Three Seasons / Üç Mevsim'de, kayıp kızını arayan Amerikalı bir askeri oynuyor. Bui'nin, 1999 Sundance Film Festivali'nde rekor kırarak Büyük Jüri, Seyirci ve Sinematografi ödüllerini kazanan filminde, Saygon'daki dört karakter hakkında, üç ayrı hikaye anlatılıyor. Keitel da o fevkalade aşina yüzüyle, hikayelerden birinin kahramanı. 

Onu, yıllarca Martin Scorsese filmlerinde “kötü adam' olarak izledik, bu tür kârakterlerin üstadı olarak kabul ettik. 
Neyse ki, 1990'lı yıllarda Thelma & Louise, Bad Lieutenant ve Piano gibi. filmlerle yelpazesi genişledi. Artık her türlü karaktere çok inanılır şekilde can verebildiğini biliyoruz. 
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her salı 27“YÜ 


TRAIN DE VIE 


Yönetmen: Radu Mihaileanu 


| Yapım Yılı: 1998 Süresi: 98 Dakika 

| 1941 yılında, 2. Dünya Savaşı sırasında geçen ilginç bir öyküyü anlatan Hayat Treni, yönetmen Radu Mihaileanu'nun imzasını taşıyor. 

Nazi vahşetinden kurtulmak için bir tren ayarlayarak yola çıkan bir grup yakalanmamak için kılık de- 


Yönetmen: Peter Askin, Douglas McGrath 


Douglas McGrath, senaryosuna ve rejisine katkıda bulunduğu Şaşkın Casus'un, başrolünü de üstleniyor. 

1961 yılında yaşanan Domuzlar Körfezi krizi üzerine “matrak” bir taşlama olan film, karısının küçümsemelerine 


12 NİSAN 


son vermek için CIA ajanı olduğunu 


Yönetmen: Paul Aaron 


Viktorya stili bir eve taşınan Jan ve Nick'in başlarından geçen tuhaf olayların anlatıldığı Maxie, komedi ile fantastik sinemanın ustaca birleştiği bir film. Bir din adamının sekreterliği- 


19 NİSAN 


ni yapan Jan, yeni evlerindeki duvar kağıtlarını sökerken bir mesaj bulur. 


OÜEEN OF HEARTS 


Yönetmen: Jon Amiel 


Yapım Yılı: 1989 Süresi: 102 Dakika 

İngiltere'de yaşayan İtalyan bir göçmen ailenin hikayesini anlatan Kupa Kızı, yer yer neşeli, yer yer hüzünlü, trajik, komik ve gösterişli bir film. 
Sevdiği kız olan Rosa'yı, tam da başka biriyle evlenmek üzere olduğu gün 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kaçıran Danilo, soluğu Londra'da 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Oyuncular: Lionel Abelanski, Rufus, Clement Harari, Michel Muller. 


giştirirler. Bir kısmı mahkum kılığına girerken, bir kısmı da sözde onları nakletmek için görevlendirilen Nazi subayları kılığına bürünür. 

Ne var ki, yolda gerçek Alman askerlerine rastlayacaklar ve ölüm tehlikesiyle yüzleşeceklerdir. 


Oyuncular: Douglas McGrath, Sigourney Weaver, John Turturro, Anthony LaPaglia. 


söyleyen, sıradan bir öğretmenin maceralarını anlatıyor. 

Gerçekten de gizli bir görev için Küba'ya giden Allen Ouimp, burada 
Crocker ile temasa geçer. Ülkenin güçlü lideri Fidel Castro'yu devirmek için başlatılan çalışmalara katılır. 


Oyuncular: Glenn Close, Mandy Patinkin, Ruth Gordon, Barnard Hughes. 


Mesaj, sessiz sinema döneminde yaşamış Maxie'nin el yazısıyla yazılmıştır. 
Anlaşılan o ki, Maxie'nin hayaleti hâlâ evdedir. Kendisine bir insan bedeni arayan hayalet, Jan'ın içine girer ve en uygunsuz zamanlarda ortaya çıkarak her şeyi altüst eder. 


Oyuncular: Vittorio Duse, Joseph Long, Anita Zagaria, Eileen Way. 


alır. Tabii Rosa ile birlikte. Burada bir kafe işletmeye başlayan Danilo, başarılı olamaz, ama talihinin döneceği günü beklemekten de asla vazgeçmez. 
Ailesi genişledikçe, sorunları da çeşitlenecek, yıkımın eşiğine gelse de mücadele etmeye devam edecektir. 


ANTHONY 
LAPAGLIA 


ÖĞRETMEN OLMAK İÇİN GELDİĞİ 
ABD'DE EN SEVİLEN OYUNCULARDAN 
BİRİ OLMAYI BAŞARDI 


Anthony LaPaglia, “oyuncu farkı! kavramının somut örneğini oluşturur. Ölçülü ama tutkulu oyunculuğuyla denge sağlar. 

Without A Trace'in Jack Malone'u olarak, bir FBI ajanına sempati duymamızı da sağlamıştır. Frasier'da ise, Daphne'nin metelik etmez 'hödük' ağabeyi Simon Moon olarak izleyiciye neşe saçtı. Önceki yıl da Without a Trace'le Altın Küre kazandı. 

Oysa o, ülkesi Avustralya'dan kalkıp New York'a gelirken, öğretmenlik yapmayı planlıyordu. Sonra olanlar oldu, New York oyuncu camiasına katıldı. Zaten, en çok o şehirde yaşayan İtalyan asıllı Amerikalılar'ı oynadığı için, New York'lu sanılır. New York'lu değil, ama hiç degilse baba tarafından yarı yarıya İtalyandır. 


RUTH GORDON 


KENDİSİNDEN 16 YAŞ KÜÇÜK 
İKİNCİ EŞİYLE, FİLMLERİ 
ARATMAYAN BİR AŞK YAŞIYOR 


Bir kaptanın kızıydı. Aktris Hazel Down'ı sahnede izleyince oyuncu olmayı kafasına koydu. Ruth Gordon, babasının bütün itirazlarına rağmen, dedigini yaptı. Önce eğitim gördü, sonra sahneye çıktı. 
İlk çetin günlerin ardından, 1920'ler ve 30'larda Broadway'in en büyük yıldızlarından biri haline geldi; ama ilk kocası aktör Gregory Kelly'nin erken ölümü kalbini kırdı. 

1942'de kendisinden 16 yaş küçük, başarılı senarist Garson Kanin'le evlendi; kırk yılı aşkın mutlu bir beraberlik kurdular. Birlikte yazdıkları senaryolar arasında, Spencer Tracy-Katharine Hepbum ikilisi- nin en sevilen filmlerinden Adam's Rib de var. 

Gordon'un en çok bilinen kült filmi de, bir yeniyetmenin aşık olduğu, 79 yaşındaki özgür ruhlu kadını oynadığı Harold & Maude'dur. Tesadüf işte... 
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“VIVEMENT DIMANCRE! 


Yönetmen: François Truffaut 


Yapım Yılı: 1983 Süresi: 106 Dakika 


Usta yönetmen François Iruffaut'nun 
1984 yılında, beyin tümöründen ölmeden önce tamamladığı son film olan Neşeli Pazar, siyah beyaz çekilmiş psikolojik bir gerilim. Emlakçı Julien Vercel, karısını ve karısının aşığını öldürmek suçundan aranmaktadır. 


| 6 NİSAN 


Yönetmen: Andre Techine 


Utangaç bir adam olan Paulot ile aşk yaşayan Nina, sevgilisine sadık olmak istese de, onunla aynı evi paylaşan Çuentin'in çekimine karşı koyamaz. 
Canlı seks şovlarında rol alan Ouentin ile tutkulu bir aşk yaşayan Nina, 

kısa bir süre sonra adamın tuhaf bir 


Le NİSAN 


Yönetmen: Milos Forman 


Yapım Yılı: 1989 Süresi: 132 Dakika Choderlos De Laclos imzalı Les Ligisons Dangerenses'ün, aynı sıralarda iki versiyonu çekilmişti. Birini Stephen Frears (Dangerous Liaisons), diğerini ise Milos Forman yönetmişti. 

Bu ay CNBC-e ekranında Forman imzalı versiyonu, Valmon?'u izleyeceğiz. 


| 20 NİSAN 


Yönetmen: Eric Rohmer 


Yapım Yılı: 2001 Süresi: 128 Dakika 

Fransız sinemasının usta ismi Eric Rohmer'in, sondan bir önceki işi olan Leydi ve Dük, yönetmenin DV ile çektiği etkileyici bir dönem filmi. Grace Elliot'un anılarından hareketle çektiği film, Fransız Devrimi sırasında, Paris'te sıkışıp kalan İskoçyalı aristokrat 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Oyuncular: Fanny Ardant, Jean-Louis Trintignant, Philippe Laudenbach, Jean-Pierre Kalfon. 


Julien, polisten kaçmak için ofisinde saklanırken, sekreteri Barbara, dışarı- da olayın aslını araştırmaktadır. Patronunun karanlık geçmişini araştırır- ken ulaştığı bilgiler, Barbara'yı bir hayli uğraştıracak ve sonunda Julien'in avukatının kapısını çalacaktır. 


Oyuncular: Juliette Binoche, Lambert Wilson, Wadeck Stanczak, Jean-Louis Trintignant. 


şekilde ölmesiyle bunalıma sürüklenir. 
Ouentin'in bir zamanlar çalıştığı tiyatronun yöneticisi Scrutzler'a gider. 
Scrutzler da benzeri bir kayıp yaşamıştır; Ouentin ile birlikte Romeo & Juliet oyununda Juliev'i oynayan karısı ölmüştür. 


Oyuncular: Colin Firth, Annette Bening, Meg Tilly, Fairuza Balk. 


18. yüzyılda Fransa'da geçen filmde, aralarındaki güç ilişkisini, çarpık bir aşk oyunu şeklinde yaşayan iki aristokratın hikayesi anlatılıyor. Birbirlerine üstünlük sağlamak adına, etraflarındaki “görece masum insanları? hiç düşünmeden harcarlar. 


LE Duc Oyuncular: Lucy Russell, Jean-Claude Dreyfus, François Marthouret, Leonard Cobiant. 


Grace Elliot'un başından geçenleri anlatıyor. 

Bir yandan eski sevgilisi Orleans Dükü Philippe Egalite ile olan ilişkisi, bir yandan da Paris sokaklarında süren devrim, Grace için her şeyi olabildiğince karmaşık hale getirecek. 


KARİZMASI VE ENERJİSİ SAYESİNDE, DAHİL OLDUĞU HER SAHNEYİ “İÇTEN GELEN BİR IŞIKLA' AYDINLATIYOR. GÖRÜNTÜSÜ KADAR, OYUNCULUK YETENEĞİYLE DE ÖVGÜYÜ HAK EDİYOR 


T 


çan bir aktris'tir. Aynı yaşta olduğu (56), aynı ölçü- de saygın oyuncu Sabine Azema gibi o da yoğunluguyla, karizmasıyla, enerjisiyle, dahil olduğu her sahneyi, sanki içten gelen bir ışıkla aydınlatır. 
Sert, akılda kalan yüz hatları, başına buyruk haliyle, Katharine Hepburn'a benzetildiği de olmuştur. Hepburn'la tanışmadı, ama sinema dünyası- 


Belki de Fanny Ardant'ın en iyi tanımı, “ışık sa- nın bir başka yıldızıyla, Monaco Prensesi Grace 


(Keliy) Rainier ile yakın ilişkisi oldu. Süvari babasının Monaco'daki görevi sayesinde, gençliği Prenses Grace'in ev ziyaretleriyle renklendi. 

Bu ay onu, o sıralar birlikte olduğu, kızı Josephi- ne'in babası François Truffaut'nun da son filmi Neşeli Pazar'ın cesur ve becerikli sekreteri Barbara olarak izleyeceğiz. 
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CLOCKERS 


Yönetmen: Spike Lee 


Yapım Yılı: 1995 Süresi: 122 Dakika Richard Price'in epik romanından uyarlanan Köşebaşındakiler, öldürücü bir uyuşturucu olan “crack” hakkında çarpıcı bir film. Uyuşturucu ticaret zincirinin en alt halkasındaki kişileri tanımlamakta kullanılan “clocker” sözcüğü, filme de adını vermiş. 


7 NİSAN 


POINT BREAK 


Yönetmen: Kathryn Bigelow 


Yapım Yılı: 1991 Süresi: 120 Dakika Gişede hatırı sayılır bir başarı yakalayan Kırılma Noktası, etkileyici bir aksiyon. Bir grup maskeli soyguncunun gerçekleştirdiği banka soygunlarını araştırmak üzere görevlendirilen 
Johnny Utah, kimliğini gizleyerek sörfçü bir gruba sızar. 


14 NİSAN 


ANIMAL FACTORY 


Yönetmen: Steve Buscemi 


“xx 


- AMIMAL : 
FACTORY ki 


Bağımsız sinemanın gözde oyuncularından Steve Buscemi, 1996'da ilk yönetmenlik denemesi olan Trees Lownge'u çekmişti. Hayvan Fabrikası, bu ilk deneyimin ardından gelen, etkileyi- 


21 NİSAN 


ci bir hapishane draması. Bir uyuşturucu meselesi yüzünden içeri düşen 


BULL DURHAM 


Yönetmen: Ron Shelton 


Yapım Yılı: 1988 Süresi: 107 Dakika 

Bull Durham, bir “küçük lig?” takımı olan Durham Bullstun tarihindeki bir sezonu anlatıyor. Kevin Costner'ın canlandırdığı Crash, bir başka takım- dan, atıcı “Füze? lakaplı Laloosh'u adam etmek için yollanmış yaşlanma- 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ya başlayan bir beyzbol oyuncusudur. 
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Oyuncular: Patrick Swayze, Keanu Reeves, Lori 


Oyuncular: Harvey Keitel, John Turturro, Delroy Lindo, Mekhi Phifer. 


19 yaşındaki 'clocker” Strike, sokaklarda küçük miktarlarda uyuşturucu satarak 'yolunu bulmaktadır”. 
Patronu Rodney, para çaldığını iddia ettiği Darryl adındaki bir başka “clocker'dan kurtulmak istediğinde, Strike da işe karışacaktır. 


Petty, Gary Busey 


Amirleri, soygunların bu sörfçüler tarafından gerçekleştirildiğine inanmaktadır; ama ellerinde delil yoktur. 

Başlarda kendini kabul ettirmekte zorlansa da, bir süre sonra onlardan biri gibi yaşamaya başlayan Johnny de adrenalin bağımlısı olacaktır. 


Oyuncular: Willem Dafoe, Edward Furlong, Seymour Cassel, Mickey Rourke, Steve Buscemi. 


Ron'un en büyük korkusu tecavüze uğramaktır. Korunmak için hapishaneyi kendi krallığı gibi idare eden bir mahkuma, Earl'e sığınır. Zaman içinde, Earl'ün gerçek yüzünü görmeye başlayan Ron, asıl korkması gereken kişinin o olduğunu anlayacaktır. 


Oyuncular: Kevin Costner, Susan Sarandon, Tim Robbins, Trey Wilson. 


İkisinin de, oyun üzerine kendi ilginç bakış açısı olan beyzbol hayranı Ann ile ilişkisi olur. İki adam da aşık oldukları kadınla birlikte olmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Oysa, Susan Sarandon'un oynadığı Ann, iki oyuncu arasında kararsızdır. 


KEANU REEVES iii 


NEDENİ BİLİNMEZ, BÜTÜN İYİ İŞLERİNE KARŞIN ELEŞTİRİLMEKTEN 
KURTULAMIYOR 


Ailenin kara koyunu gibi. Bunca çok insanda “Bu Keanu Reeves ne kadar da kötü oyuncu” deme arzusunu niçin uyandırdığı belli değil. Çünkü, Kanada'da sahnedeki 


Hamlet'i dahil, hayli övgü aldığını da hatırlıyoruz. 

Adı, Hawaii dilinde *dağlarda esen serin meltem” anlamına gelen çocuk, Dogstar grubuyla bas çaldığında bile oyunculuk yaptığından daha fazla takdir görüyor. Yine de, bütün bunlar, onun son yılların en büyük, en popüler yıldızlarından biri olmasını engelleyemiyor. İçinde bomba olan bir otobüsü 'selamete eriştirmesinin” (Speed) de Matrix'in Neo'su, insanoğlunun son umudu oluşunun da bunda payı vardır. 

Olsun, biz yine de, Toronto'daki buz hokeyi takımının geçilmez kalecisi olarak, 'Duvar' lakabına hak kazanmış Keanu'nun, okulu'da sporu da bir yana bırakıp oyunculuğu seçmiş olmasından hoşnutuz. 


EDWARD 
FURLONG 


OYUNCULUĞUNUN YANI SIRA 
JAPONYA'NIN EN SEVİLEN 
ŞARKICILARINDAN BİRİ 


Filmlerinde, payına genellikle hüzünlü, düşünceli, melankolik tipler düşer. Edward Furlong'u ilk kez, on iki yaşındayken, Terminator 2: Judgement Day'in John Connor'ı olarak tanıdık. (Connor'ın acı acı düşünmesini doğal karşılamak gerek.) 

Memleketi Pasadena'da keşfedilmişti. Bu ilk filmle, hem eleştirmenleri, hem de seyircileri etkiledi. Daha sonraki filmleri, eleştirmenlerden övgü alsa da, seyirciyle buluşamadı pek. American He- 


art, Little Odessa ve The Grass Harp'taki çabaları 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EE il Yönetmen: Simon Wincer 

Harley Davidson ile Marlboro Man, “içtikleri viski ayrı gitmeyen? iki yakın dosttur. Her akşam birlikte takıldıkları barın ekonomik bir darboğaza düştüğünü ve gerekli para bulunmazsa, kapanacağını 


DRESSED TO KILL 


Yönetmen: Brian De Palma 
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Yapım Yılı: 1980 Süresi: 100 Dakika 

Cinayet Dakikaları, Altred Hitchcock'un Psycho'sunun Brian De Palma uyarlaması. Evliliğinde cinsel tatmini yakalayamayan Kate Miller, psikoloğa gider. Micheal Caine'nin canlandırdığı psikolog, Ka- 


CRIMINAL LAW 


Yönetmen: Martin Campbell 


Yapım Yılı: 1989 Süresi: 110 Dakika 

Avukat Ben Chase, cinayet suçundan yargılanan müvekkili Martin Thiel'i beraat ettirir, ama içten içe de onun suçlu olduğunun farkındadır. Martin aslında seri cinayetler işleyen, tehlikeli bir katil- 


i RUN LOLA RUN 


Yönetmen: Tom Tykver 


Lola'nın odasındaki telefonu çalar. Arayan, sevgilisi Manni'dir ve başı büyük bir derttedir. Mafyaya ait olan bir parayı kaybetmiştir ve 20 dakika içinde yüz bin mark bulması gerekmektedir. Bunu du- 


ENIGMA 


Yönetmen: Michael Apted 


Yapım Yılı: 2001 Süresi: 114 Dakika 

Enigma, Alman ordusunun muhaberede kullandığı ve çok komplike bir anahtar sistemine sahip olan bir şifre makinesidir. Naziler'in haberleşme sistemini çökertmek için Enigma'nın kodunu bulmak 


| 36 


HARLEY DAVIDSON AND THE MARLBORO MAN 


Oyuncular: Mickey Rourke, Don Johnson, Chelsea Field, Daniel Baldwin, Tom Sizemore. 


öğrenirler. İkili, yardım etmek amacıyla bir banka soygunu yapmaya karar verir. 
Ne var ki, banka aracından paranın ötesinde şeyler çıkacak ve iki kafadar ummadıkları bir belaya bulaşacaktır. 


Oyuncular: Micheal Caine, Angie Dickenson, Nancy Allen, Keith Gordon. 


te'in ilişki teklifini reddeder. Kate, bunun üzerine, bir yabancıyla birlikte olur. 
İşler bu noktada karışmaya başlar. Bir cinayet işlenir. Polisin olayı aydınlatması sanıldığı kadar kolay olmayacaktır. 


| Oyuncular: Gary Oldman, Kevin Bacon, Karen Young, Joe Don Baker. 


dir ve serbest kalır kalmaz yeni cinayetler işlemeye başlamıştır. Bu durumda adaleti sağlamak için kolları sıvayan Ben Chase, hem Martini yakalamak hem de vicdanının sesini dindirmek amacındadır. 


Oyuncular: Franka Potente, Moritz Bleibtreu, Herbert Knaup, Armin Rhode. 


yan Lola, parayı bulmak üzere koşmaya başlar. Film, Lola'nın para peşinde koşmasını anlatır: Hem de tam üç kez. 

Her seferinde, telefonun çalışıyla birlikte farklı bir maceraya koşacaktır. 


Oyuncular: Dougray Scott, Kate Winslet, Saffron Burrows, Jeremy Northam. 


gerekmektedir. 

Kodu çözmek için 24 saat çalışan bir grup matematikçinin arasında yer alan Tom, bir yandan da ortadan kaybolan Claire'in izini sürmektedir. 


GARY OLDMAN 


ROL NE OLURSA OLSUN, ONUN 
PERFORMANSI HEP ÜST DÜZEYDE 


Gary Oldman bu ay karşımıza, beraat ettirdiği müvekkili- nin (Kevin Bacon), aslında bir seri katil olduğunu kanıtlamaya çalışan, avukat Ben Chase olarak çıkacak. Her zamanki gibi, mükemmel bir performans sunuyor. İster bir punk rockçı, ister Hamlet'i öldürme planı yapan Rosencrantz olsun, her zaman birinci sınıftır zaten. 

Leonard Gary Oldman'ın genç hayatında da oyunculuktan başka şey yoktu. Alkolik, kaynakçı babası onları bıraktığında yedi yaşındaydı. Dokuz yıl sonra okulu bırakıp, kendini edebiyat ve oyunculuğa verdi. Londra'nın West End'in- de ödüller aldıktan sonra, sinema ve TV'ye geçti. İlk önemli filmi Sid and Nancy'den, son filmi Dead Fish'e kadar da çıtayı hiç düşürmedi. 


KATE WINSLET 


GÜZELLİK, YETENEK VE AZİM... 11 m OYUNCULU 


BAŞLAYAN WINSLET, HEPSİNE SAHİP e 


Kate Winslet'i, en iyi arkadaşıyla birlikte, cina- oda güzelliğinin, onu ostime dramalara mahkum yet fantezileri kuran genç kız olarak tanıdık. He- etmesine de izin: vermedi. Kate, doğduğu andan aveniy Creatures, hafiften kaçık bir Yeni Zelanda- itibaren tiyatroyla Geriye. e yaşında ailesinin lı yönetmenin, Peter Jackson'ın 1994 yapımı fik yolundan gitti. iş “ — miydi. Hemen ardından Oscar adayı olduğu Jane Onu Enigma'nın: de | kızı Hester Wallace ola-Austen uyarlaması, Sense and Sensibility geldi. e rak izlerken, bu Yılki ) i Oscar adayı), iki başarılı Sonra da, önüne geçilmez Titanik. performansından. ne kadar farklı bir karakter ya- 

Kate Winslett, genç yaşta yıldız oldu. Eski mo- rattığını da göreceğiz. Zaten Etemal Sunshine of the Spotless Mind'ın delidolu 
- Clementine” ile Finding Never land'in matemdeki dulu, Syivia da birbiriyle taban tabana : 
zıt iki karakterdi. 
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-” VAGABOND saat 19:00 


Yönetmen: György Szomjas 


Oyuncular: Peter Simon, Kata Horvath, Graci Benke, Robert Kerenyi. 


Macar sinemacı György Szomjas'ın imzasını taşıyan Vagabond, hayatının anlamını müzikte bulan bir gencin yaşadıklarını anlatıyor. 

Başı bir türlü beladan kurtulmayan ve defalarca soygun yapan Karesz, genç ve güzel Zsofi'ye aşıktır. Zsofi ile bir 


Yönetmen: Andrei Tarkovsky 


folk müzik kulübüne giden Karesz her şeyi geride bırakıp müzik tutkusunu yaşatmaya karar verir; ama son bir soygundan sonra! 

Berlin Film Festivali'nde gösterime çıkan Vagabond sürükleyici konusu ve sıradışı diliyle ilginç bir film. 


Oyuncular: Alexander Kaidanovsky, Anatoli Salonitsin, Nikolai Grinko. 


i Yapım Yılı: 1979 Süresi: 154 Dakika 


Stalker, Rus yönetmen Andrei Tarkovsky'nin Solaris'ten sonra bir kez daha bilimkurgu türünü denediği, etkileyici bir film. 

Rusya'nın uygarlıktan nasibini almamış yabani coğrafyalarında, “Zone” (bölge) adı verilen bir yer vardır. Nes- 


Yönetmen: Ken Russel| 


nelerin yer değiştirdiği, manzaraların bir görünüp bir kaybolduğu Zone'da, hiçbir şey göründüğü gibi değildir. 
Sayısız tuzaklarla ve tehlikelerle dolu bu bölgede, yolunu kaybetmeden seyahat etmenin tek yolu ise “Stalker'dan yardım almaktır. 


Oyuncular: Michael Caine, Karl Malden, Françoise Dorleac, Oscar Homolka, Ed Begley. 


Yapım Yılı: 1967 Süresi: 104 Dakika Harry Palmer tiplemesi, 1960'lı yıllarda üç filmde çıkmıştı sinemaseverlerin karşısına. İlki, unutulmaz The Ipcress File, ikincisi Fizneral In Berlin, sonuncusu da bu ay izleyeceğimiz Milyorluk Beyin'di. 


| Ken Russell'in yönettiği Billion Dollar 


“VALENTİNO saat 21:00 


Yönetmen: Ken Russell 


Brain'de çapkın ve gurme ajan Harry Palmer'i, özel sektörde çalışırken görüyoruz. Ajanlıktan emekli olan Palmer, bir şantaj sonucu yeniden hükümet adına çalışmak zorunda kalır. Bir savaş tehdidinin perde arkasındaki çeteyle mücadele etmesi gerekecektir. 


Oyuncular: Rudolf Nureyev, Leslie Caron, Michelle Phillips, Carol Kane. 


Yapım Yılı: 1977 Süresi: 118 Dakika 
1895 yılında İtalya'da doğan Alfonzo 
Raffaele Pierre Philibert Guglielmi, ABD'ye göç ettikten sonra, sessiz sinemanın en büyük yıldızlarından biri olmuş ve 31 yaşındayken hayata veda ermişti. Elbette biz onu gerçek adıyla değil, Rudolph Valentino adıyla tanı- 


yoruz. Ken Russell'ın yönettiği ve Valentino'nun hayatının önemli olayları- nın anlatıldığı film, ünlü yıldızın bir bulaşıkçı olarak hayatını kazanmaya çalıştığı günlerden, tarihe geçtiği parlak günlere doğru yaptığı zorlu yolculuğu anlatıyor. 


Yönetmen: Miguel Courtois 


Marc Chanois'nın bir gününü anlatan 
Ne Berbat Bir Gün, tempolu anlatımı, başarılı oyuncuları ve esprili senaryosuyla izlenmeye değer bir komedi. 

Bir sigorta şirketinde çalışan Marc Chanois için son derece önemli bir gün başlamıştır. Nişanlısı Sabine'nin 


23 NİSAN 


Yönetmen: Dabney Coleman, Robert Scheerer 


lil | Yapım Yılı: 1980 Süresi: 102 Dakika 

| Acil paraya ihtiyacı olan üç kadının 
bir soygun yapmaya karar verdikleri Hayatın Bedeli, komedi ve macera unsurlarını bir araya getiriyor. 

Filmin üç kahramanından biri olan 
Jane, boşanmış ve çocuklarını alışık oldukları biçimde yaşatmayı kafaya 


23 NİSAN 


- Yönetmen: Mel Brooks 


© Yapım Yılı: 1974 Süresi: 88 Dakika 

© Mel Brooks'un 1974 tarihli filmi B/a- zing Saddles, bugün çağdaş sinemanın komedi klasikleri arasında gösteriliyor. Güçlü bir oyuncu kadrosunun yer aldığı ve Mel Brooks'un tüm western kalıplarıyla açıktan açığa dalgasını geçtiği film, bol bol kahkaha ve eğ- 


30 NİSAN 


ci 4 Yönetmen: Harold Ramis 

ha Yapım Yılı: 1980 Süresi: 94 Dakika Chevy Chase'in başrolde oynadığı Caddyshack, eğlenceli bir komedi. 
Zenginlerin üye olduğu bir golf kulübünde golf sopaları taşıyan Danny'nin en büyük hayali, günün birinde üni- 


30 NİSAN 


versiteye gitmek ve kendine düzgün bir hayat kurmaktır. 


UNE JOURNEE DE MERDE saat 19:00 


HOW TO BEAT THE HİGH COST OFLIVING saat 21:00 


Oyuncular: Richard Berry, Gilbert Melki, François Perrot, Anne Brochet. 


doğumgünüdür ve onun ailesiyle bir akşam yemeğine çıkacaktır. 
Sabine'nin Marc'ı hiç sevmeyen babası, henüz nişanlı olduklarını bilmemektedir. Diğer yandan, aynı gün 
Marcın kaçırmaması gereken çok önemli bir randevusu daha vardır. 


Oyuncular: Susan Saint James, Jessica Lange, Richard Benjamin, Fred Willard. 


takmıştır. Ne yazık ki hayat sandığın- dan çok daha pahalıdır. Evi terk eden kocasının ardından beş parasız kalakalan Elaine, antika dükkanını kapatma aşamasına gelen Louise ve Jane, neredeyse ezbere bildikleri bir alışveriş merkezini soymaya karar verirler. 


© Oyuncular: Cleavon Little, Gene Wilder, Slim Pickens, Mel Brooks. 


lence vaat ediyor. 

Bir Batı kasabasının içinden geçecek demiryolunun inşaatı yüzünden, zor günler yaşanmaktadır. Kasabanın ilk siyahi şerifi olan Bart'ın etrafında gelişen olaylar, tüm komedi ve western tutkunlarının ilgisini çekecek türden. 


Oyuncular: Chevy Chase, Rodney Dangerfield, Bill Murray, Michael 0'Keefe. 


Bunun için de öncelikle kulübün saygın üyelerinden Yargıç Smails'in gözü- ne girmesi gerekmektedir. 
Caddyshack'in başarısı üzerine büyük prim yapan Harold Ramis, daha sonra Ghostbusters, Groundhog Day ve Analyze This gibi filmlere imza attı. 


39 


EVANS 20:00 MALCOLM (20:30 LİSTEN UP (21:00 BOSTON PUBLIC 


LİSTEN UP 


TONY'NIN YARDIMCISI BERNİE SİZE TANIDIK GELİYOR MU? 


'COSBY SHOW İPUCUNU VERSEK... 


Listen Up'ta, Tony'nin birlikte spor programı sunduğu Bernie Widmer'ı canlandıran Malcolm-Jamal Warnerti, yıllar önce Cosby Show'un Theo'su olarak tanımıştık. 

Malcolm-Jamal, sonradan bir daha adını duymadığımız çocuk yıldızlardan biri olmadı ve geçen 20 yıl içinde boş durmayıp birçok dizi ve filmde aldığı rollerle kendini geliştirdi. 

“Bugünkü başarımı anneme, babama, Tan- ya ve Bill Cosby'ye borçluyum” diyen Warner, meslek ilkelerini şöyle açıklıyor: 

“Anne babamın bu kadar çok 


çalıştığını izle- 


mek, genç yaşta içime sağlıklı bir iş etiği yerleş- ç.8 


tirdi. Başarısına rağmen çok çalışan Bay 


Cosby'yi izleyerek büyümek ise bu iş etiğini gi 


sağlamlaştırdı. Bu işte başarı, kazanmak değil, yarışta tutunabilmektir.” 


MÜZİK İNSANI 

Adını, siyah özgürlük savaşçısı Malcolm X ve caz piyanisti Ahmad-Jamal'dan alan Malcolm-Jamalın az bilinen bir yönü daha var: Müzisyen kimliği. Elektro ve bas gitar çaldığı Miles Long adlı grubun, yaz aylarında albümü çıkacak. 

Malcolm-Jamal'ın kendi içinde çeşitlilik gösteren müzik zevki, grubunun ne tarz müzik yaptığı sorulurına bir cevap oluşturuyor: “Bizim müziğimize caz-funk etiketi takıldı, ama biz aynı şov içinde Living Colour'dan John Coltrane'e kadar gideriz. Albüm de bu çeşitliliği yansıtacak.” 

Malcolm-Jamal, ortağı Lionel Cole ile birlikte, kısa süre önce Wonder Factory isimli bir kayıt şirketi kurdu. Wonder Factory'yi “kayıt anlaşması uğruna sanatlarından fedakarlık eden” sanatçılar için bir sıgınak olarak tanımlıyorlar. 


Bugüne kadar yaptığı en lüks şeyin, annesine aldı- 


ğı otomobil olduğunu anlatıyor Malcolm: 

“Maddi şeylere enerjimi fazla harcamam, ama bir gün anneme yeni aldığım arabayla, onu havaalanından aldım. Neredeyse yarım saat boyunca ağladı. 
Araba, şu güne kadar benim için yaptıklarına asla eş değer olamazdı, ama ikimize de çok şey ifade eden bir teşekkür oldu.” 
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hafta içi hergün 19:15 


CHEERS 


DIANE CHAMBERS, CHEERS BARINA VE HAYRANLARINA VEDA EDİYOR 


Diane ve Sam'in aşkı, televizyon tarihindeki önemli aşklar 


arasındadır. Cheers hayranları, sevdikleri iki karakterin dügününe hazırlanırken, gerçekte ise Diane karakterini canlandıran aktris Shelly Long, başrolünü oynadığı diziden ayrılmayı planlıyordu. 

Beşinci sezonun finalinde, daha önce çekilmiş düğün bölümü ABD'de yayınlanırken, Long diziden çoktan ayrılmıştı bile... Yayıncı kurumun son dakikaya kadar gizlediği gerçek ister istemez ortaya çıktı ve Cheers barı, çok önemli bir elemanını kaybetti. 

Shelley Long, Cheers dizisindeki garson Diane Chambers rolüyle bir Emmy ve iki Altın Küre En İyi Kadın Oyuncu 


Ödülü kazanmıştı. 

Şu anda 55 yaşındaki güzel aktris, model ve komedyen Shelley Long, diziden ayrılmasından sonra çok da parlak bir hayat yaşamadı. Hatta, Bruce Tyson ile 23 yıllık evliliğinin bitiminden sonra bunalıma girdi ve 16 Kasım 2004 tarihinde 


yüksek dozda ağrı kesici alarak intihara kalkıştı. 


MALCOLM IN THE MIDDLE 


LOIS, REESE'DEN DAHA AGRESİF, MALCOLM'DAN DAHA BİLGİLİ VE HAL'DAN ÇOK DAHA ZEKİ 


Kalabalık grupların tamamında yaşandığı gibi Malcolm'ın ailesi içinde de bir 'varolma savaşı” yaşanıyor. Bu savaş içinde zaman zaman ittifaklar da yapılıyor. Çocuklar arasındaki bu ittifaklar, genelde “herkesin iyiliği için, bir tür mecburiyetten yapılıyor ve çoğu zaman babaları Hal da onlara katılmayı tercih ediyor. 

Esas olarak, Hal da çocuklardan biri ve hepsi Lois'in egemenliği altında yaşıyor. Çocukların kendine has silahları ve dövüş teknikleri 


olsa da lois hepsinden daha üstün. Karşısında kurulmuş hiçbir ittifakın başarılı olma şansı yok... 
Lois, Reese'den daha agresif; Malcolm'dan daha bilgili ve Hal'dan çok daha zeki... Herkesten on adım önde çalışan stratejik beyni sayesinde, ev halkı üzerinde rahatlıkla kontrolü sağlıyor. 


YAA MİSİN 20:00 MALCOLM | 20:30 LİSTEN UP |21:00 BOSTON PUBLIC 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BOSTON PUBLIC 


WINSLOW LİSESİ ÖĞRETMENLERİNDEN DANNY'Yİ p CANLANDIRAN MICHAEL RAPAPORT, YÜZÜ TANINAN, ADI HATIRLANAMAYAN AKTÖRLERDEN ! 


Onlarca filmde, onlarca rolü var. 
Her birinde çok başarılı; ama yan rollerde olduğu için bir türlü öne çıkamadı. Boston Public, şeytanın bacağını kırıp, kendini herkese gösterdiği dönüm noktası oldu. 


ÇOCUKLUK YILLARI 

New York'ta doğan Michael Rapaport, çocukluğu boyunca komediye karşı ilgi duydu. Sıkı bir Eddie Murphy hayranıydı. Hatta altın görünümlü zincirler takıp, beyaz deriden kıyafetler giyerek, Saturday Night Live'da izlediği Murphy'ye benzemeye çalışıyordu. 

Liseden mezun olmasının ardından 


Los Angeles'ta oyuncu olmanın yolları- 


1990'da China Beach adlı * 
televizyon yapımında Kravits adlı karakteri canlandırması, oyunculuğunu göstermesi açısından büyük önem taşıyor. 

2001, Rapaport için tarihi bir yıl. Dr. Dolittle 2'de, Joey adlı rakunu seslendiren Rapaport, sesiyle bile olsa, idolü Eddie Murphy ile aynı yapımda rol almış oldu. 

Michael Rapapori diyor ki... 

“Yaşayan bir karakter yaratmak çok önemli... Sevilen ya da sevilmeyen bir karakter olmasının önemi yok, iyi kotarılmış ol- 


nı aramaya başladı. 


sun yeter.” 


ACCORDING TO JIM 


BELUSHI VE THORNE-SMITH'İN ROL 
ARKADAŞI VE KIZLARI” 
TAYLOR ATEILAN, SETTE BÜYÜYOR 


Taylor Atelian, Jim'in kızlarından 9 yaşındaki Ruby'yi canlandırıyor. 
© According To Jim, çocuk yıldızın ilk oyunculuk deneyimi. Küçük bir tiyatro grubunda üç yıl boyunca dansçı olarak sahneye çıkan Atelian, dans etmenin yanı sıra şarkı söylemeyi de seviyor. Gerçek hayatta iki erek kardeşi olan Taylor'ın, bir de Labrador cinsi köpeği var. 

aylor Atelian, dizideki kız kardeşi Billi Bruno ile birlikte 2002 ve 00'te ABD'de komedi dalında aday gösterildiği En İyi Genç Oyuncu dülü'ne 2003 yılında tek başına aday gösterildi. İlk oyunculuk deneyiolmasına karşın, geleceğe dair umut veriyor. Billi Bruno ile birlikte d Paisley'nin klibi Celebrity'de, Jim Belushi ile birlikteyse bir reklam İminde rol alan Atelian'ın adını gelecekte daha sık duyacak gibiyiz. 

© According To Jim'in setinde, Jim Belushi'nin oyunculuktan çok daha azla sorumluluk aldığını aktarmıştık. Çocuk yıldızlara karşı “baba? roünü de çekimlerle sınırlı tutmadığı söyleniyor. Taylor da Belushi'yi “Baam gibi” diye tarif ederek bu ilişkiyi doğruluyor zaten. 


SİNSİ 20:00 ACCORDING TO JIM (20:30 JOEY | 21:00 DESPERATE HOUSEWIVES 


© 


TV izleyicileri, Matt LeBlanc için önemli bir döneme tanıklık ediyor. Kısa süre önceye kadar, eğlence sektöründeki “büyük vurgununu” bir türlü gerçekleştirememişti. Friends ekibini boy sırasına dizmemiz gerekse, Joey karakterinin en önlerde yer alacağını söylemek güç. Zaten, Friends'in özellikle son iki sezonunda Joey, öykülerin odak noktasında da yer almıyordu... 


Joey adlı dizi onu ön plana çıkarttığında, uzun zamandır beklediği fırsatı da yakalamış oldu. Hem Joey karakteri yakaladı bu şansı, hem de onu canlandıran Matt LeBlanc. Her ikisi de yeni hayatların- 


avea 


CANLANDIRDIĞI KARAKTER 
JOEY'LE BİRLİKTE 

MATT LeBLANC DA YENİ 
BİR HAYATA BAŞLADI 


da *merkezde olduklarının farkındalar. 

Şimdilik, dizideki karakterin amacına ulaştığını söylemek güç; ama Matt LeBlanc yakaladığı şansı iyi değerlendirmiş gibi görünüyor. 

Joey'in Los Angeles'taki belki de en büyük silahı, menajeri Bobbie. Jennifer Coolidge tarafından canlandırılan Bobbie, menajerlerin oyuncuların hayatında ne kadar önemli olduğunu kanıtlıyor. Aşağıda, Bobbie'nin oyunculara önerilerini okuyacaksınız, Oyunculuk yeteneğine güvenen ve şansını Los Angeles'ta denemeyi düşünenler bu “işinin ustası” menajere kulak vermeli. 


1. Fotoğraf çekimlerinde şunu sakın unutma: “Büyük iyidir.” Şu, normal boyutlardaki fotoğraflar ile arasında ne fark olduğunu size anlatamam. Eğer bir oyuncuysan, bana büyük bir şeyler yollamalısın. Poster boyutlarında bir fotoğraf! Ondan sonra konuşabiliriz. 

2. Yalan söyle! Özgeçmişinde yazılanları kimse kontrol edecek değil. Eğer boyun 1.80'se, 1.90 
olduğunu yaz. Gerçek adın Paul mü? Onlara Jerry Seinfeld olduğunu söyle. 


BOBBIE'DEN HOLLYWOOD'DA HAYATTA KALMA KILAVUZU 


3. Yaşını asla açıklama. Bir oyuncu zamansızdır, belirli bir döneme ait değildir. 

4. İlişkiler ağına önem ver. Bu kentte, tanıdığın insanlar olmalı. Çünkü senin için yatmayı unuttuğum birileri mutlaka çıkacaktır. 

5. Denemelerde, kamyoncu şapkası gibi saçma aksesuvarlar takma. 

6. Bir şeyi çok iyi hatırla: Ben en iyisiyim! Eğer menajerin ben olmayacaksam, işin gerçekten çok zor demektir. 
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Ne, 20:00 ACCORDING TO JIM | 20:30 JOEY | 21:00 DESPERATE HOUSEWIVES | 


MAGAZİN GAZETECİLERİ 
ONLARIN PEŞİNDE, 
DERGİLERDE ONLAR 
HAKKINDA TESTLER 
YAPILIYOR... 

"EV KADINLARI" 
UMUTSUZ OLABİLİR 
AMA OYUNCULARI 
KESİNLİKLE MUTLU 


DESPERATE HOUSEWIVES 


Desperate Housewives, başta ABD olmak üzere, yayınlandığı tüm ülkelerde televizyon dünyasının birinci gündem maddesi. “Umutsuz ev kadınlarını? 
canlandıran yıldızlar da doğal olarak her zamankinden daha çok göz önünde. 

Durumdan çok da şikayetçi değiller; ama şöhretin tuzakları da yok değil... 

Eva Longorio, “paparazi şeklinde bir pasta” yap- ; tırdığı 30. doğumgününde, fotoğrafçılar tarafından rahatsız edilip edilmediğine dair bir soruya şu yanı- | tı verdi: “Onları ciddiye almamalısınız, yoksa sizi deli ederler!” 
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ANADOLU HAYAT 


EE ZA EMEKLİLİK 


Nicolette Sheridan ise paparazilerden çok, dizinin yayınlanmamış bölümleri hakkında bilgi sızdıranlardan şikayetçi. Setteki köstebekleri yakalarmak için bir operasyon düzenlenmesini önermesi, ne kadar ciddi olduğunun kanını. 


HUFFMAN'”IN DÜŞ KIRIKLIĞI 
A Tabii ki, başta sadece ev kadınlarına yönelik, e. gündüz kuşağında yayınlanmak üzere hazırlanan — dizi, ilk zamanlarında bu kadar popüler değildi. 
“Umutsuz ev kadınları” da o zamanlar paparazilerden bu kadar şikayetçi değillerdi... 

İşte Felicity Huffman'ın, o günlere dair bir anısı: 

“Ayakkabı alıyordum ve birden bire mağazanın 
| dışına kameralar doluştu. Yanlış kişiyi yakaladıklarını sandım. Dışarı çıktım ve onlara “Benim kim olduğumu biliyor musunuz? diye sordum. Cevapları “hayır'dı.” 

Dizinin yapımcısı Marc Cherry bu hikayeyi duyduğunda, Huftman'a çok az da olsa benzeyen Sopranos yıldızını kastederek. “Seni Edie Falco sanmışlardır” diye dalga geçmiş. pe 


SÜRPRİZ SEKS SEMBOLÜ 


Desperate Housewives yıldızı James Denton'ın, formunu korumak için çok çalışması gerekiyor. 

42 yaşında olan James Denton, 40'ına girince bir seks 
sembolünü oynama şansının kalmadığını düşünmüş. Kariyerinde bu kadar geç gerçekleşen “kötü adamdan, gönül çele- ne yaptığı geçiş' karşısında hâlâ şaşkın. 
Canlandırdığı Mike Delfino rolünü, 10 yaş daha gençken kapmış olmayı tercih ettiğini söylüyor. 

| Geç de olsa, bu kadar | 
beklemesinin karşılığını E aldı gibi görünüyor, çün- | kü “George Clooney'nin tahtına oturduğu” söylenmeye başladı bile. 


Ne 
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© Dedikodulara göre Nicollette Sheridan (Edie Britt) ve Teri Hatcher (Susan Mayer) birbirine asla katlanamıyor. Bir set çalışanı, “Nicolette, insanlara Teri'nin çok sıska oldugunu ve çekici olmadığını söyleyerek arkasından konuşmaya başladı” diye açıklıyor durumu: “Teri ise sadece Nicolette'in rahatsız edici 
— olduğunu düşünüyor.” 
:; Kavgalı olmalarına rağmen, Nicollette Sheridan ve Teri Hatcher'ın bir de ortak noktası var. İki- 
“ si de soul şarkıcısı Micheal Bolton ile birlikte oldu. Hatta Nicolette, Micheal ile üç yıl sürecek ilişkisine, Teri'den ayrıldıktan çok kısa süre sonra başladı. 
© 'Umutsuz Ev Kadınlarının” 
çoğu, söylendiğine göre bölüm başına 2 bin dolar kazanırken, Teri 
Hatcher bölüm başına 30 bin dolar alıyor. 
© Pamela Anderson, Susan Mayer rolünü oynama şansını, saçını kahverengiye boyamak istedikleri için geri çevirmiş. “Sarı renk benim markam, bu nedenle hayır dedim” diyor Pamela, ama son derece pişman: 
“Şimdi ise dizi o kadar harika ki, kendimi tekmelemek istiyorum. 
— Bana konuk oyuncu olarak rol 
“ vermeleri için onları ikna et- 
© meye çalışıyorum.” 


YERİN KULAĞI VAR... 


© Genç bahçıvan John'u canlandıran Jesse Metcalfe, sıra aşk sahnelerinin çekimine geldiğinde çok zorlanmış. Eva Longoria'nın aktardığına göre, Metcalfe 'sevişme sahnelerinde' son derece utangaç davranıyor. “Sıkılmış eşi” oynayan Gabrielle karakterini canlandıran Longoria, şöyle diyor: “Daha önce hiç ekranda öpüşmediği ortaya çıktı, o zaman ben de ona 'Tatlım, gel buraya. Pembe dizide oynadım. Hergün kamera karşısında sevişmek zorundaydım. Sana da öğreteyim” dedim.” 

© 'Mükemmel Bree Van De Kamp'ı oynayan Marcia Cross, hastaları karakteri gibi dengesiz oldugunu düşünmeye başlayınca” ikinci işi olan psikologluktan vazgeçmiş. Birçok kişi, dizideki karakterinden o kadar olumsuz etkilenmiş ki, terapilerde ikinci seansa gelmek isteyenlerin sayısı gittikçe azalmış. Setten bir kaynağın aktardığına göre, hastalarından birine sorunun ne olduğunu sor-Muş ve şu yanıtı almış: “Size baktığımda çatlak Bree'yi yorum, psikolog Marcia'yı değil.” 


Aslında, bugün gündemi belirleyen Desperate Honsewives, Marc Cherry ve annesinin evde televizyon başında geçirdikleri sıkıcı bir günün ürünü. 

Dizi fikri, Cherry ve annesi bir haber izlerken ortaya çıktı. Beş çocuğunu küvette boğmaktan 2002 
yılında mahkum olan Houston'lı Andrea Yates adlı kadından söz ediliyordu TV'de. 

Cherry, “bir annenin, çocuklarına böyle bir şey yapamayacağına dair” çok sert bir tepki gösterince, annesi sigarasını yakıp “Ben de o yollardan geçtim” cevabını verdi... 


İşte bu yanıt Cherry'yi hem çok şaşırttı, hem de kafasında bir şimşeğin çakmasını sağladı: 
“Ev kadınları, her şey yolunda gibi görünüyor olsa da, çıldırmanın eşiğinde yaşıyorlar.” 

Bu aydınlanma? sayesinde de Wisteria Lanein sır dolu dünyasını yarattı. 

Ayrıca annesi, eziyet edilen anne İynette Scavo (Felicity 
Huffman) ve “mükemmelliyetçi” 
Bree Van de Kamp (Marcia Cross) karakterlerine şekil verdi. 


ANNENİN AZARI 

-E Marc'ın annesi, dizi karakterle- 

- riyle kendisi arasındaki benzerliği 

> her zaman yakalayamasa da, kendi geçmişine dair özel bir durumla karşılaşınca kızıyor. Özellikle, bir sahne sonrasında, oğlunu aramış ve azarlamış. 

“İkinci bölümde, Lynette Scavo'nun 

çocuklarını arabadan indirdikten sonra, onları geride bırakıp gittiği sahnede annem aradı ve “Amerika'ya bunu anlattığına inanamıyorum” diye haykırdı” diyor Marc Cherry. Söylediğine göre, dört yaşındayken annesi de onu arabadan indirip, yoluna devam etmiş. Marc, bu cezadan sonra bir daha arabada yaramazlık yapmadığını söylüyor. 

Gizemlerle dolu dizinin kaynağı, aslında ev kadınlarının sıradan yaşamları. Dizinin yaratıcısı Marc Cherry paparazilerin yıldızlarının peşinden koştuğu bir dizi yaratmış olmaktan memnun. Annesini kızdırmak pahasına da olsa, bu “sıradan” hikayeleri de sürdürmeye kararlı. 


UMUTSUZ EV KADINLARININ SESİ 
Desperate Housewives öyle bir etki yarattı ki, dizinin anlatıcısı Brenda Strong bile (yüzü sadece bir bölüm göründüğü halde), popülaritesi artanlar arasında. İlk olarak, kahve siparişi verir- ken “Aman Tanrım” diye çığlık atan bir hayranı, “Sizsiniz, sesinizi tanımıştım” demiş. Sonra sık sık yaşanmış 'sesinden tanınma' durumu. 

Her hafta milyonlarca insana Wisteria Lane'in dünyasında rehberlik yapan Strong, bunun kaçınılmaz olduğunu söylüyor. 


SON ANDA SEÇİLDİ 

Ancak bu neredeyse gerçekleşemiyordu... 
Desperate Housewives'in yaratıcısı Marc Cherry şovun açılış sahnesinde intihar edip, diziyi “diğer taraftan' anlatan Mary Alice Young rolü için, ilk olarak İkiz Tepeler'in yıldızı Sheryl Lee'yi denemiş. Cherry, Lee'nin performansına bayılmış; ama dizinin görüntüleri üzerinde sesi çok 'donuk' kalmış. 


Anlatıcı olarak Mary Alice, hem davetkar hem de biraz muzip. Strong, hayatın onu bunalttığı noktada intihar eden Alice'in, öbür tarafta 'hayatın bu kadar acı verici olmak zorunda olmadıgını" anladığını düşünüyor. Anlatımı yoluyla, diger karakterlerle paylaşabildiklerinin güzel tarafı da bu. “Hepimiz bu yolculuğu çok ciddiye alıyoruz, biraz daha eğlenceye ihtiyacımız var.” İşte bu felsefe, anlatımını esprili kılıyor. 

Strong'un dizideki kamera görüntüleri şu ana kadar, açılış sahnesi ve birkaç geri dönüşle sinırlı kalmış olsa da, Strong gelecek bölümlerde birkaç kez daha görüneceğini söylüyor. 
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NX, ESEN 20:00 MISS MATCH | 21:00 ER B e vE z z e 


MATCH 


KATE FOX, İNSANLARIN MUTLULUĞU İÇİN ALIŞAN, GÖNÜLLÜ BİR ÇÖPÇATAN; 
RÇEK HAYATTAKİ ALICIA İSE KENDİ 


Alicia Silverstone'u Miss Matcb'de, insanları buluşturma misyonunu üstlenmiş bir çöpçatan olarak izliyoruz. Güzel yıldız, gerçek hayatta farklı bir misyonun temsilcisi. İnsanların, başkalarına zarar vermeden yaşaması gerektiğini düşünüyor. Özellikle de hayvanlara... 

İşte sloganı: “Domuzlar, tavuklar, kuzular arkadaşlarımızdır, yiyeceklerimiz değil.” 

O bir vegan. Yani, yumurta ve süt dahil, hayvansal hiçbir ürünü yemiyor; hiç kimsenin de yemesini istemiyor... Gezegene, mümkün olduğunca az zarar vermeye çalışıyor. Eşyalarını, mümkün olan en uzun süre kullanıyor, sık sık alışveriş yapmıyor ve hiçbir şeyi israf etmemeye özen gösteriyor. 

Tek bir hakkınız olsa, insanlardan ne isterdiniz? 

Yeme alışkanlıklarını değiştirmelerini ve olabildiğince az miktarda hayvansal ürün tüketmelerini. 
Çevreye duyarsızlığı nedeniyle bir sevgilinizi erk ettiğiniz oldu mu hiç? 
Hayır, ama birini gerçekten beğendiysem, ona birkaç ay süre tanırım. Bu, aslında hayata bakış şeklim, yani iyi şeylerin olmasını ummak... Eğer alışkanlıklarını değiştiremezse, aklı ve yüreğinin yeri konusunda ciddi bir sorgulamaya girerim. 

Annenizin size verdiği en önemli ders ne oldu? 

Hiçbir şeyi israf etmemem gerektiğini aşıladı. Annem, İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'de bü- 
— yümüş. Onun yaşamdaki deneyimlerine, büyük say- 
- gı duyuyorum. 

7 : Bu yaşam tarzını nasıl seçtiniz? 

Üç yıl kadar önce bir hayvan hakları organizasyonunu ziyaret ettim. Oradan ağlayarak ayrıldım. Kendimi ikiyüzlü hissetmiştim. 
Bu kadar uzun süre, bu kadar bencil 
© yaşayabilmiş olmama kızmıştım. 

© — En büyük düşünüz nedir? 

“Kurtarılmış” hayvanlardan oluşan bir çiftliğim olsun istiyorum. 
Bu kadar basit bir hayat, benim en büyük düşüm işte. 

Gizli eko-günahınız var mı? 

Klima ve ısıtıcı. Bazen kullanıyorum ve Suçlu hissediyorum. 

En eski kıyafet nedir? 


var. Bir de, on yıldır aynı botları 


Yeni iç çamaşırlarına ihtiyacım 


e 
LAURA INNES, KERRY'NİN 


SADE GÖRÜNTÜSÜNDEN 
ŞİKAYETÇİ DEĞİL 


Laura Innes, Kerry Weawer rolü için deneme çekimlerine çağrıldığı gün “Karakterin sıradan, basmakalıp olmasını istediklerine göre, beni seçmeyeceklerdir” diye düşünmüş. Seçildikten sonra “Makyaj yapmamalı ve saçlarıma da özel bir şekil ya da bakım yaptırmamalıyım” demiş. 

Kerry'nin çekici görünmek için bir gram bile enerji harcamayan bir karakter olması, Laura'yı özgürleştirmiş. “Hiçbir kibir duymayan, güzel görünmek için çaba harcamayan bir karakteri canlandırmak harika” dese de “Diğer yandan, her zaman “iyi hissediyor gibi olmak' o kadar da hoş değil” diyor ve ekliyor: 

“Neyse ki ilerleyen bölümlerde, Kerry karakteri gittikçe normalleşti. Daha iyi görünen ve zaman zaman mutsuz olan bir karaktere dönüştü ve ben de rahatladım.” 
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20:30 CRACKING UP | 21:00 WITHOUT A TRACE 


21:00 THE 4400 


lee Visisi 20:00 THE SIMPSONS 
MN 


ÇAĞIN AİLESİ 


THE SIMPSONS 


HOMER'I ESKİ KAFALI OLMAKLA SUÇLAYANLARIN DİKKATİNE... 
THE SIMPSONS ÇOKTAN ÇAĞI YAKALADI. İŞTE BİLGİSAYAR VE İNTERNETE GÖNDERME YAPILAN BÖLÜMLERDEN ÖĞRENDİKLERİMİZ 


© Bartın “ölümden sonra yaşam? tecrübesinde Şeytan, Macintosh kullanır. (Sezon 2, Bölüm 10) 

© Birkaç hırsız, Springfield sakinleri toplantıday- ken, Macintosh bilgisayar çalar; ama klavyeyi almayı unuturlar. (Sezon 4, Bölüm 12) 

© Diş hekimi, Lisa'ya eğer tel takmazsa ne olacağını göstermek için bilgisayar kullanır. (Sezon 4, Bölüm 17) 

© Krusıiy, bilgisayarda izlediği pornonun kalitesi üzerine yorum yapar. (Sezon 9, Bölüm 15) 

© Barı, kağıda ihtiyacı olmadığını, çünkü her şeyin bilgisayar ve zımbalarla yapılabileceğini söyler. 
(Sezon 10, Bölüm 1) 

© Smithers'ın sanal bir “Burns ekran koruyucusu? 
var. (Sezon 35, Bölüm 14) 

© Nelson, Bart'a “Sanal poposunu öpmesini söyler. (Sezon 9, Bölüm 18) 

© Homer ve Marge, sanal şekerleme” dener. 
(Sezon 11, Bölüm 17) 

© Homer, bir internet sitesinde, nükleer reaktörün nasıl kurulduğunu araştırmak için bilgisayar kullanır. (Sezon 16, Bölüm 53) 

© Bart, okulda tören sırasında, yasaklanmış web sitelerini görüntülemek için bir dizüstü bilgisayar kullanır. (Sezon 14, Bölüm 16) 

© The Super Friends'in üyelerinden birinin adı E-mail'dir. (Sezon 6, Bölüm 14) 

© Lenny, bara “İnternet Kızları” adında, bir deste çıplak poker kağıdı getirir. (Sezon 6, Bölüm 23) 

© Barr, açılış sahnesinde tahtaya “Popom bir web sitesini hak etmiyor” yazar. (Sezon 9, 
Bölüm 19) 

8 Comic Book Guy, bir 
sitede Radyoaktif Adam tilmiyle ilgili foruma katılır. 

(Sezon 7, Bölüm 2) 
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© Homer, Lisa ve Barı hep birlikte bir sanal kafeye gider. (Sezon 10, Bölüm 23) 
© Simpson ailesi, internetten uçak bileti satın alır. (Sezon 13, Bölüm 15) 

© Lisa “sanal tarih sınıfı” hayalleri kurar. (Sezon 4, Bölüm 12) 

© Dizide, Homer'ın e-posta adresi verilir. (Sezon 14, Bölüm 8) 

(Dizinin ABD'de yayınlandığı gece, yazar Matt Selman dizide verilen bir e-posta adresine Homer adına kaydoldu ve e-posta atan hayranların sorularını yanıtladı.) 


PSİKOLOJİ ÖĞRENCİSİ BEN, YÖNETMEN FRANCIS FORD COPPOLA'NIN YEĞENİ, AKTRİS TALA SHİRE'İN OĞLU VE NICHOLAS CAGE'İN KUZENİ 


Cracking Up'ın idealist psikoloji öğrencisi Ben'i canlandıran Jason Schwartzman, usta sinemacı Francis Ford Coppola'nın yeğeni. Jason, çok ciddi görünen Coppola ailesinin aksine, komik tavırları ve gülünç konuşma tarzıyla, “ailenin delisi” olarak tanınıyor. 

Jason'ın ilk oyunculuk deneyimi, 1998 yılında gs Rushmore adlı okul komedisinde, Max Fisher rolü i ile gerçekleşti. İnsanın annesi aktris Talia Shire ve kuzeni de Nicholas Cage ise, ilk deneyiminde başrolü kapmış olması size “kuşkulu? gelebilir... 
Jason, bu rolün seçmelerinde ailesinin adını kesinlikle kullanmadığını söylüyor. 

Rushmore'dan sonra, Slackers adlı gençlik komedisinde, kampusun en güzel kızı Angela'ya aşık olup, onu takip eden takıntılı üniversite öğrencisi Ethan'ı canlandırdı. Angela'nın saçından bebek yapan ve onun için tapınak oluşturan Ethan karakteri için Jason neler yapmadı ki... Göğüs tüylerini Angela'nın *A'sı şeklinde traş etmesi, onun için yaptıklarına sadece masum bir örnek. 


PHANTOM PLANET VE JASON 

Jason'ın şansı Slackers'dan sonra, Cracking Up'a kadar pek yaver gitmedi. 
Başrolde Al Pacino'nun olduğu Si72011e'da “figüranı” oynadıktan sonra, Spun ve I Heart Huckabees adlı iki filmde yine küçük rollerle idare etmek zorunda kaldı. 

Jason, ününü oyunculuktan ziyade Phantom Planet adlı müzik grubunun davulcusu olmasına borçlu. 

23 yaşındaki genç oyuncu, dizi çalışmalarına yoğunlaştığı için şu sıralar müziğe ara vermiş olsa da, onu Conan O'Brian ve Jay Leno'nun konuğu olarak bateri çalarken görebilirsiniz. 
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CNEC-e 


www.cnbce.com 


SEZON FİNALİ 


14 NİSAN 


İKİNCİ SEZON SONA ERİYOR, KAYIP KİŞİLER TİMİ TATİLE ÇIKIYOR. 
WITHOUT A TRACE SONBAHARDA YENİ BÖLÜMLERİYLE DÖNECEK 


Kayıp Kişiler Timi üyeleri, işlerini çok büyük bir dikkarle yapıyor. Peki ya dizinin senaristleri ve yönetmenleri? Onlar da vererince dikkarli mi? İşte, ikinci sezon finalini Nisan ayında izleyeceğimiz ve sonbahara kadar tatile çıkacak Wi#bont A Trace'te, geride bıraktığımız sezon boyunca yapılmış *mantık hataları”. Bölüm adlarıyla birlikte sıralayacağımız hatalarda, Jack Malone ve ekibinin hiçbir sorumlu- 


luğu yok; bürün suç kamera arkasında... 


Prodigy adlı bölümde... 

Vivian çekmeceyi açarken eldivenleri vardı. Çekmeceyi karıştırırken eldivenleri yoktu; ama hapları bulduğunda eldivenleri tekrar takılıvdı. 

Copycat adlı bölümde... 

Spaulding, Malone ile telefonda konuşabilmesi için Doris'in ağzındaki bandı çıkarttı. Sonra telefonu elinden aldı ve bir sonraki karede bandı tekrar kadının 


ağzında gördük, ama Spauldingin bunu 


vapabılmesi olanaksızdı 


A Tree Falis adlı bölümde... 

Mandel, sadece çocuğun bir otomobile bindiğini bildirdi. İzleyiciler, #lashback'lerde *siyah bir spor otomobil olduğunu? gördü; ama Martin ve Vivian'ın bunu bilmeleri imkansızdı. Yine de bildiler... 

Doppelganger adlı bölümde... 

“Kayıp kız arkadaşı?” güneye götüren Amstrak yolcu treni, metnin dediği gibi Grand Central Terminali'nden kalkmış olamaz; çünkü Amstrak, sekiz yıl önce Grand Central'a hizmet vermeyi kesti. 

Shadows adlı bölümde... 

Katil filmi çekerken, “pil yok, kaser yok” ışığı açıkça görünüyordu. 

The Season adlı bölümde... 
eşleştirilebilir- 
Teknik olarak 


Arayanın ses baskı analizi 9687 
ken, sonuçlar 90100 eş gösteriyor. 
bu mümkün değil. 

Lost and Found adlı bölümde... 


bölümü) Sekiz yaşındaki Serene'in kahverengi göz- 


(Nisan ayının ilk 


teri varken, on altı vaşındaki Serene'in gözleri mavi. 


20:00 THE KING OF ÇUEENS | 20:30 EVERYBODY LOVES RAYMOND | 21:00 GILMORE GİRLS 


THE KING OF OUEENS 


ONLARIN EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ, YAŞADIKLARI SORUN NE OLURSA OLSUN, SONUÇTA AŞKLARININ KAZANMASI 


Kadın ve erkek arasındaki algılayış farkı, günümüzde artk bilim adamları tarafından bile kanıtlanmış bir gerçek. Durum böyle olunca, ilişkilerde taraflar bazen birbirini deli edebiliyor. 
Doug ile Carrie de böyle iniş çıkışlar yaşıyor olsa da, eninde so- 


nunda aşkları ağır basıyor. Bu, bazen sevdikleri şeylerden fedakarlık yapmak anlamına gelse bile, önemli olan birbirlerinin duyguları oluyor. İşte bunlara bir kaç örnek: 

8 Doug, Carrie'ye yeni yıl için bir kamera alır, ancak patronu çok daha iyisini almıştır... Carrie'nin içi gitse de sonunda kocasının aldığı kamerayı kullanmaya karar verir. 

8 Doug, motosiklet alır. Carrie ona motorunu sattırmak için 
sigaraya başlar. Doug motoru satar, ama Carrie pişman olur ve motoru tekrar satın alır. 

8 Doug, masabaşı işi olan vardiya gözetmenliğine terfi eder. 
Bu, daha yüksek maaş ve daha kaliteli yaşam anlamına gelse de Doug, masa başında çok mutsuzdur. Carrie, Doug'ı eski işine dönebileceği konusunda rahatlatır. 


EVERYBODY LOVES 
RAYMOND 


HERKES RAY'İ SEVİYOR OLABİLİR, PEKİ 
YA FRANK'İ SEVEN VAR MI? 
KİM SEVER, BU SÖZLERİ EDEN ADAMI? 
AİLE 
Frank: İşte, İç Savaş bunun üzerine kuruluydu. 
Ailelerin bir araya gelmesi... 


Ray: Diğer aileleri öldürmek için... 
Frank: Aynin. 
DOĞUMGÜNLERİ 
Ray: Baba, yine mi metal detektör, ne yapıyorsun? 
Frank: Aznenin doğumgünü yaklaşıyor da... 
DUĞUNLER 
Marie: Ona aldırmayın. O düğünleri sevmez. 
Frank: Bir keresinde kötü bir tecrübem olmuştu. 
SEKS 
Frank: Tanrı erkeği, tohumunu nereye isterse oraya ekmesi için programlamıştır. Kadını ise, ürünü bir çifiçiyle sınırlaması için... 


CNEC-e 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her cumartesi 23:00 


GEÇMİŞİNDEN DERS ÇIKARTAN BUFFY, SUNNYDALE LİSESİ'NİN POPÜLER KIZLARINDAN BİRİ OLMAK YERİNE, SORUMLULUKLARINA BAĞLI BİR 


VAMPİR AVCISI OLMAYI TERCİH ETTİ 


Son seçilmiş vampir avcısı Buffy Summers, yeni arkadaşları Xander, Willow ve yeni gözetmeni Giles'ın da desteğiyle Sunnydale'a alışmış görünüyor. 

Buffy efsanesini bilenler, Sunnydale'in öncesi olduğunu da hatırlayacaktır... Arada yapılan göndermeler ile anlaşıldığı üzere Buffy'nin, vampir avcısı olmadan önce, Los Angeles'ta çok farklı bir geçmişi vardı. Joss Whedon, kült dizisine esin kaynağı olan, ama dizisi kadar başarılı olmayan sinema fil- 


VAMPİR AVCISI ŞARKILAR 


Bufiy the Vampire Slayerin soundtrack'le de kısa sürede müzik marketlerin en çok ar& nanları arasına girdi. Nisan ayında izleyeceği. 
miz bölümlerde çalacak şarkılar şöyle: 


Bölüm: Never Kill A Boy On The First Date © Buffy ve Owen dans ederken... 
Velvet Chain'den 7reason. ii 
© Angel, Bronze'a girerken... 

Rübber'dan Junkie Girl. 

© Buffy ve Owen ayrılırken... 

Kim Richey'den Let ihe Sun Fall Down. 


Bölüm: The Pack 
© Sırtlan Çetesi'nin yürüyüşü sırasında... 
Far'dan Job's Eyes 


Bölüm: Angel 
© Buffy ve Angel, Bronze'da öpüşürken... 
Sophie Zelmani'den /'1/ Remember You. 


minin de hikayesini yazmıştı. Bu filmde, Buffy'nin Los Angeles'taki hayatı ve vampir avcısına dönüşümü anlatılıyordu. 


FİLMLE BAŞLAYAN EFSANE 

Ucuz espri anlayışı ve zayıf dövüş sahneleriyle, Donald Sutherland'e rağmen, vasatın altında kalan filmin bugün tek hatırlanma nedeni, sonradan çekilen dizinin bu kadar tutmuş olması. Tabii ki, bir de 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Velvet Chain'in solisti 
Erika Amato 
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Kazık, tam kalbe isabet ettirilebilirse, etkisi de çok çabuk ve şiddetli olacaktır. Vampir, anında toza dönüşür. Bunun, tahta kazık olmasıda şart değil. O sırada etrafınızda sandalye varsa san- 

| dalye bacağını, bilardo salonundaysanız ıstakayı kullanabilirsiniz. 


Bir başka mükemmel yöntem de, vampirin kafa- 


sının kesilmesidir. Anında toza dönüşür. 


Hıristiyan dininin ana sembo- £ 

lü haç da vampirlere karşı ( kullanılan silahlardan biri. © 
Vampirin dini ne olursa olsun P  “ 
fark etmez; haç ile temas ha- Gs linde derisi yanar. Bu, size kaçmak için fırsat verir. 


, / 


Sarah Michelle Gellar'ın dizideki performansı... 
Filmde. Kristy Swanson'ın canlandırdığı Bufty, vampir avcısı olmadan önce hayatı alışveriş, ponpon kızlık, dedikodu ve partiler üzerine kurulu “boş” bir genç kızdı. 
Oysa, kader Buffy'ye başka bir yol çizmişti... 
O, “seçilmiş” olandı ve karanlık güçlere karşı dünyayı korumakla sorumlu savaşçı kadınlar neslindeki son vampir avcısıydı. En azından, Buffy'yi (film versiyonunda) eğitmeye çalışan, Donald Sutherland'in canlandırdığı gözetmen Merrick'in açıklaması böyleydi. 

Buffy pek de istemeyerek bu sorumluluğu kabul etti. Merrick ile mezarlıkta yaptığı bir eğitim kampında vampirlerle dövüştü ve ilk zaferini kazandı. Bundan sonra Buffy karakteri, bizim tanıyıp sevdiğimiz halini almaya başladı. Lothos ve emrindeki vampirlerin okul partisine saldırı düzenlemesi sonrasında, Buffy vampirleri yok etme amacıyla spor salonunu ateşe verdi. 
Bu hareketi, Buffy'nin okuldan atılmasına neden oldu ve annesiyle Sunnydale'a taşındılar. 


Vampirin derisi gün ışığına maruz kaldığında, 

dumanlar çıkmaya başlar ve yanar. 
Gün ışığının doğrudan vampirin üzerine gelmesi çok önemli. Örneğin, odayı aydınlatan gün ışığının hiçbir etkisi olmaz. 
Biraz kutsal su, vampirin canını yakar, ama öldürmek için onu kutsal suda boğmanız gereke- 
>> . Cektir. (Bakınız: İkinci bölüm 
, The Harvest'da Darla'nın 
7 canı yandı; ama bundan 
dolayı ölmedi.) Bu nedenle, 
? kutsal suyu, vampirin içkisine 
/ katıp içirmenizi öneriyoruz. Bu, 
£ onu içten dışa doğru yakıp to- 
/ za dönüştürecektir. Kutsal su 
/ silahını verimli kullanmak, ya- 
© Tratıcı gücünüze bağlı. 


YENİ DİZİ, YENİ BUFFY 

Tam da bu noktada, Buffy efsanesi, dizi film olarak geniş kitlelerce izlenmeye başlandı. 

Rupert Giles'ın, normal bir hayatın özlemiyle vampir avcılığından vazgeçmiş Buffy'yi ikna etmesi zor olmadı. Buffy, filmde tanıdığımız yüzeysel Güney Kaliforniya kızından çok farklı artık. 
Okulun popüler kızı Cordelia, onunla arkadaşlık kurmaya çalıştı, ama o Willow ve Xander”! seçti. 

Artık karşımızda sorumluluklarını kabullenmiş ve her geçen gün kendini geliştiren bir vampir avcısı var. 

Yine de Buffy 16 yaşında ve o da her genç gibi normal bir hayat sürüp, eğlenmek istiyor; hatta belki de aşık olmak... 

Her ne kadar Xander bu kişi olmak için yanıp tutuşsa da, Buffy'nin aklı çoktan (gerçek kimliğini bu ay öğreneceğimiz) esrarengiz Angel'a takılmış durumda. Buffy ondan etkilendi, ama aynı zamanda, onu takip etmiş olduğu için de rahatsızlık duyuyor. Yeni bölümlerde alacağı haberlerin yaratacağı rahatsızlıktan ise şimdilik haberi yok... 


Vampirler, ancak çok uzun süre aç kalırlarsa ölürler. Bir süre kan içmeyince güçleri azalır; ama yine de sizden güçlü olurlar. Dolayısıyla bu yöntemi pek önermiyoruz. 


Anneniz, tanımadığınız insanları eve davet etmemeniz gerektiğini birçok kere söylemiştir. Haklıdır da; çünkü okul, sinema gibi halka açık alanlardan farklı olarak, bir vampirin evinize girebilmesi için, mutlaka izninize ihtiyacı vardır. Bir kez izin verdiniz mi “tersine çevirme büyüsü yapmadığınız sürece” istediği zaman evinize girebilir. 


Eğer arkadaşınızın aynada yansıması olmadığını fark ettiyseniz, onunla ilişkinizi hemen kesin. 
Vampirlerin aynada görüntüleri yoktur. 

Hatta Willow, Buff/'nin Reptile Boy bölümünde Angel'a nasıl traş olduğunu sorarak, bu duruma güzel bir gönderme yapmıştır. 


NİSAN'DA ANGEL SAHNEYE ÇIKIYOR... 
Buffy ve Angel, Nisan ayında yayınlanacak Angel adlı bölümde ilk kez öpüşecek. Yaşadığı değişim sonrasında çaresiz kalan Angel da, Bufiy'ye gerçek kimliğini açıklamak zorunda kalacak. Bu itirafı onun ağzından dinlemek isteyenlere, aşağıdaki Angel biyografisinden uzak durmalarını öneririz. 


RUHU OLAN VAMPİR 

1727 yılında Liam adıyla bir *bebek” doğdu. Bir 
ölümlü yaşamından sonra, 1753'te ise vampir olarak tekrar doğdu. Ölümlü yaşamında acımasız biriydi, vampir olarak da doymak bilmeyen bir katile dönüştü. Bir.çingene kabilesinin tek kızını öldürünce, kabile tarafından 'ruhu geri verilerek” cezalandirildi. Ruhunu kazandığında, vampir olarak yaptığı katliamların acısıyla yaşamaya başladı. Ne tam olarak insana dönüşebik di ne de geçmişte oldugu gibi acımasız bir vampire... 
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ONUN KADAR SİGARAYLA ÖZDEŞLEŞEN BİR KARAKTER DAHA YOK. 


ADI, SİGARA İÇEN ADAM... MULDER VE SCULLY'NİN GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARMA ÇABALARI HEP ONA TAKILIYOR 


Televizyon ve sinema karakterleri arasında onun kadar sigarayla özdeşleşen bir karakter daha var mı acaba? Red Kiz ve Amerikan western filmlerinin yıldızları dahil, “Sigara İçen Adam” olarak adlandırılan bir karakterle karşılaştınız mı? 

William B. David tarafından canlandırılan Cigarette Smoking Man, Dana Scully?nin, Fox Mulder'ın yanında görevlendirildiği:günden bu yana sahnede. 

Büyük komplonun anahtar isimlerin- den biri ve neredeyse bütün pis işlerin ak tından onun-adı çıkıyor. Varlığından en çok etkilenen isim de hiç kuşkusuz Fox Mulder. 
Aralarındaki ilişkinin gerilimi hiç düşmedi ve hatta gün geçtikçe arttı. Gizli otoritenin, Mulderı kontrol altında tutmasında ve hatta yanlış yönlendirmelerle onu tehlikeye atmasında, Cigarette Smoking Man “maşa” görevi üstlendi. 


HER YERDE O VAR 

Elinde sigarasıyla hep oralarda bir yerde... Fox Mulder ve Dana Scully'nin gerçeği ortaya çıkarmasını engellemek için, iki aja- nın canını tehlikeye atma pahasına, elinden geleni yapıyor. 

Fox Mulder, neyle karşı karşıya olduğunun farkında. Düşmanını tam olarak tanıdığını söylemek güç olsa da, sezgilerinin etkisiyle temkinli davranıyor. 

Sigara İçen Adam'ın geçmişi ve 
Mulder ile ilişkisi de hayli karmaşık: Onun ailesini tanıyor olması, kardeşi Samantha'nın kaçırılışıyla bağlantısı ve hatta Mulderın babası olması ihtimali bu karakteri iyice içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. 


SORUYU DOĞRU YANITLAYIP 

25 NİSAN'A KADAR CNBC-e DERGİ'YE 
GÖNDEREN İZLEYİCİLER ÖDÜLLER 
KAZANACAK 


m İlk 15 izleyiciye 

COLD CASE TERMO-BARDAK İşe giderken, takipte sabahlarken sıcak kahve keyfi... 

m İkinci 15 izleyiciye COLD CASE YAĞMURLUK Detektiflerin seçimi, yağmur-rüzgar geçirmez... 

m Üçüncü 15'e COLD CASE KALEM 

Ses kayıt cihazlı, casus işi... Fısıltıları bile yakalar. 
m Dördüncü 15'e COLD CASE ANAHTARLIK 


Işıklı, büyüteçli; parmak izi bulmak, delil toplamak için ideal... 


her pazar 20:00 


COLD CASE 


dir 


SORU: Detektif Lilly Rush karakterini canlandıran oyuncunun adı nedir? 
a) Gillian Anderson 

b) Kathryn Morris 

c) Melina Kanakaredes 

Ad - Soyad: 


Telefon: 


. be 
EE RE 1$ 2 
CNBC-e DERGİ ER 

Eskibüyükdere Cad. No: 61 USO Center yg 


80660 Maslak / İSTANBUL 
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TIBBİ DETEKTİFLERİN EN 
BÜYÜK SİLAHLARI, 
KULLANDIKLARI 


ALS (Alternatif Işık Kaynağı): Değişik dalga boylarında ışık yayan ışık kaynağı, gözle görünmeyecek küçüklükteki kanıtları yakalamak için kullanılıyor. 

Amido Black (Protein Boyası): Kimi zaman, kurbanın kanından gözle görünmeyecek kadar az bir miktar, elbiselerinin üzerinde kalır. Bu gibi durumarda, kandaki proteinle temasa geçtiğinde siyahlaşan bu boya kullanılıyor. 

Analyticam Balance (Doku Analiz): İnsan dokuarının kimyasal analizlerini yapan cihaz. 

Analytical Scale (Analitik Ölçek): Adli tıp deneyerinde kullanılmak üzere insan dokularının çoğalulmasını sağlayan cihaz. 

Anechoic Chamber (Yankısız Oda): Ses yalıtımlı, sıfır yankı veren özel oda. 

Angiogram (Anjiyogram): Kana özel bir boya karıştırılarak kan dolaşımından, kalbin ve iç organla- 


rın röntgenini çeken cihaz. 
Ballistic Gelatin (Balisük Jöle): Balistik analiz için kullanılan doku kopyası. 


60 


TEKNOLOJİK ARAÇLAR 


Biohazard bag (Sıhhi Torba): İnsan kanı veya salgısı değmiş, hastalık riski taşıyan tüm eşya veya dokuların korunduğu sıhhi torbalar. 

Blower brush (Körük Fırçası): Parmak izi tespitinde, toz pudrayı yaymak için kullanılan büyük ve çok kıllı fırça. 

Casting plaster (İz kopya bandı): Ayakkabı, ayak ve tekerlek izlerini, kopyalayan plaster. 

Centrifugal grinding mill (Doku rendesi): Maddeleri, analiz edilmek üzere küçük parçalara ayıran titanyum rende. 

Centrifuge rack (Mikrotüp Dolabı): DNA çalışmaları için alınan kanıtların saklandığı, mikrotüplerin bulunduğu bölme. 

Chasses dyanamometer (Kasis Dinamometresi): Deney odasında otomobil sürüş simülasyonu yapılan düzenek. 

Chemical fridge (Kimyasal buzdolabı): Hassas kimyasalların saklandığı özel buzdolabı. 


Colposcope (Kolposkop): Tecavüz vakalarının çözümünde kullanılan elektronik mikroskop. 

CVSA (Yalan makinesi): Kişinin yalan söyleyip söylemediğini, sesindeki tütreşimlerden çıkaran yalan makinesi. 

Deluge shower (Hijyen banyosu): İncelemeler sırasında tehlikeli kimyasal bir maddeyle temas olması durumda alınan banyo. 

Diazafluoren (Mor ışık): Delikli yüzeylerde kalan silik izleri tamamlamak için kullanılan, florosan benzeri ışık. 

Dissecting scope (Parmak izi mikroskobu): Mer- mi, silah ve benzeri eşyalar üzerinde parmak izi aramaya yarayan mikroskop. 

Dragen tube (Dragen tüpü): Bir sıvının zehirli olup olmadığını tespit etmek için kullanılan tüp. 

Drying box (Kurutma Kutusu): Kanıt maddeleri üzerindeki nemi kurutan cihaz. (Kanıtların, taşıyıcı 


torbalara kuru konması gerekiyor.) 


NEW YORK'TA HERKES YALAN 
SÖYLEYEBİLİR, AMA KANITLARIN 
YALAN SÖYLEDİĞİ HİÇ 
GÖRÜLMEMİŞTİR... 


DSCP Microscobe (Tek-ekran mikroskop): İki 
ayrı nesneyi aynı ekranda yan yana gösteren 1000 
kata kadar büyütebilen karşılaştırma mikroskobu. 

Eigenfaces (Yüz tanıma yazılımı): Bilgisayarda yapılan yüz tanıma simülasyonlarında, dijital yüz karakteristiklerinin gruplandırılması. 

Electronic Counter Measure (Elektro bomba imha): Elektronik sinyalleri bozmaya yarayan bu cihaz, uzaktan güdümlü bombaların sinyalizasyonunu delerek etkisiz hale getiriyor. 

Electronic polymer sensor proboscis: Kokuları, emerek tanımlayan polimer plastik kaplı cihaz. 

Electrostatic detection apparatus (Elektronik Polimer Algılayıcı Hortum): Herhangi bir kağıt üzerindeki elyazısı, not, karalama gibi kendi içinde mantıklı şekilleri tanıyan cihaz. Şekiller üzerinde gezindiğinde, electrostatik yüklü plastik filmde, şekil değişiklikleri oluyor. 

Fiberoptic light source (Fiberoptik Işık Kaynağı): Mikroskobik kanıtlar üzerine yansıtılan yoğun ışık. 

FLIR (Kızılötesi görüntü sensörü): Sisli ve karanlık havalarda görüntüleri uzağa yansıtıyor. 


FTIR: Organik ve inorganik maddeleri, kızılötesi ışınların dalgaboylarına göre emmelerini ölçerek, tasnifleyen cihaz. (Her maddenin kızılötesi ışınları algılaması farklıdır.) 

Fume hood (Gaz bacası): İncelenen kimi maddelerin, zehirli gazlarını yaydıklarında, araştırmacıya zarar vermemesi için kurulan düzenek. Tüm önemlere karşın, ek bir güvenlik önlemi. 

(Devamı, Mayıs sayısında.) 
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CENAZE İŞLERİYLE UĞRAŞAN FISHER AİLESİYLE HENÜZ TANIŞMAMIŞ OLANLAR İÇİN, MART AYINDA YAYINLANAN BÖLÜMLERDEN 


ÖĞRENDİKLERİMİZİ SIRALIYORUZ... 


PİLOT bölümde öğrendiklerimiz... 
© Fisher & Sons şirketi 40 yıldan uzun süredir cenaze işleri yapiyor. 


© Nate'in, lise yıllarında “çok gurur duyduğu” bir motosikleti vardı. Motosikletiyle geçirdiği kaza sonrasında takılan platin, hâlâ ayağında. 

© Hannah'yı kocası, bir erkek için terk etti. 

© Nate, Claire doğmadan önce evi terk etmişti. 
Bu yüzden Claire, onu çok iyi tanımıyor. 

© Brenda'nın annesi de babası da psikiyatr. Kardeşi ise manik depresif. Anne ve babasının kör, sagır ve tuvaletini tutamayan bir köpekleri var. 

© Nate, babasının cenazesine geldiği sırada, Seattle'da organik ürünler pazarlayan bir gıda firmasında yönetici yardımcısı olarak çalışıyordu. 

© Nate ve Claire, son Şükran Günü yemeğinde marihuana içmişlerdi. 

© David eşcinsel, ama bunu saklıyor. Gizlediği bir erkek arkadaşı var: Keith adında siyah bir polis memuru. 


© Nate'in evi terk etmesinin asıl nedeni, ölüm kavramından çekiniyor olması. 

© Ruth ve Claire çok uzun süredir soğuklar. 

© Federico, işini çok iyi bilen ve yetenekli bir “sanatç”. David'den çok daha iyi. Cenaze öncesinde masasinda bulunan “konuk? ne kadar kötü durumda olursa olsun, onu insan içine çıkacak duruma getirebiliyor. En iyi işini de bir adam ve karısının cenaze töreninden önce çıkartmıştı. Adam, işinden kovulduktan sonra kendini kaybederek, önce karısını vurmuş, sonra da kendi kafasına kurşun sıkarak intihar etmişti. Federico o kadar iyi bir makyaj ve onarma uyguladı ki; tören zamanı geldiğinde karı kocanın başına hiçbirşey gelmemiş gibiydi. 

© Federico'nun eşinin adı Vanessa. Nisan'da dogumgününü kutlayacakları, 4 yaşında bir erkek çocukları var. Vanessa şu sıralar yine hamile. Bu hamilelik, her ikisine de sürpriz oldu. 

© Claire, bir çocuk olarak çok da alışıldık bir tip değildi. Doldurulmuş bir köpeği vardı. Onu her ye- 


re beraberinde götürüyordu. Kulakları kopana kadar yanında sürükledi durdu doldurulmuş köpeği... 
Ruth, kopan kulak yerlerini, küçük bir havluyla doldurmaya kalksa da küçük Claire'i mutlu edememişti. Küçük kız;çıldırıp, kendini kaybetmişti. 

© Nate, her sabah koşuya çıkıyor. 

© David, cenaze işleri yöneticisi olmak için eğitim almış olsa da, özellikle yüz üzerinde yapılan restorasyon ve makyaj konusunda yeterli değil. 

e David'in ailesini tanıyoruz, ama henüz Keith'in ailesini hiç görmedik. 

© Nate okuldan ayrılıp, evi terk ettikten sonra sırtında çantası, bir süre Avrupa'da gezdi. Bir süre Sicilya'da kaldı. 

e Ruth, Nathanielin onunla gelmediği bir gün, kilisede karşılaştığı kadın kuaföründen çok etkilendi. Daha sonra onunla birçok kez yürüyüşe ve kâmpa gitti. Çocuklar küçükken hep kampa gitmeyi istemiş olmasına karşın, o yıllarda Nathaniel bu teklifi hep reddetmişti. 

© Uluslararası Kroehner Hizmetleri adlı: şirket, Fisher & Sons'ı satın almak ve bünyesine katmak istiyor. Bu satış gerçekleşirse, David'in yönetici ola- 


rak şirketinin başında kalmasına izin vereceklerini söylüyorlar. 


THE WILD adlı bölümde öğrendiklerimiz... 

© Kcith, eşcinsel polis memurları ve itfaiyecilerin gittiği bir kulübe katıldı. David'in de onlarla buluşmasını istiyor. 

© David'in çocukları çok sevdiğine şahit olduk. 

© David, geçmişte Jennifer Mason adlı bir kadınla nişanlanmıştı. 

© Federico'nun eşi Vanessa, 4.5 aylık hamile. 

© Federico ve Vanessa'nın oğlunun adı Julio. 

© Vanessa'nın kız kardeşi, kedi maması reklamında rol alan bir oyuncu. 

© Vanessa, Bayberry's Yaşlılar Yurdu'nda çalışıyor. Birçok yaşlıya da Fisher & Sons firmasını öneriyor... 

© Claire, koleje gitmek konusunda kararsız. 

© Brenda'nın poposunda, Nathaniel yazılı bir “tattoo” var. 

© Ruth'ün erkek arkadaşının adı Hiram. 

© Ruth'un kızlık soyadı O'Connor. 

© Claire kahvaltı yapmayı istemediği için Ruth 


,, KAÇIRANLARA 
ÖZEL TEKRAR 


Six Feet Under'ın-ilk 5 bölümü, 4 Nisan Pazartesi'den itibaren hafta boyu her gece saat 24:00'te, sinema kuşağının hemen ardından yeniden ekranda. 
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huzursuz oldu. Kızında, beslenmeyle ilgili ciddi bir sorun olduğunu düşünüyor. 

© Nathaniel'in, David'in eşcinsel olduğunu bildiği anlaşıldı. 

© Tabutların ikinci elden satılmasının suç olduğunu öğrendik. Bunun nedeni, kullanılan kimyasalların sızma ihtimali ve bu sızıntının yaratacağı risk. 


THE FOOT adlı bölümde öğrendiklerimiz... 
© Brenda geçmişte punk, punk rock dinliyor ve ero- 
in kullanıyordu. 5 
© David, hep hukuk okumak istemişti, ama Fisher & Sons için bu düşünden vazgeçti. 
© Federico'nun, Ramon adlı bir kuzeni var. 
© Federico, oğlunun aslında büyükbabası. 
© Nate, sonunda işin başına geçmeye ve cenaze işleriyle ilgilenmeye karar verdi. 
© Federico, Gilardi ile bir toplantı yaptı; ama sonuçta Fisherlar'ı terk etmesi önerisini reddetti. 
© Kroehner'in bir sözü yüzünden, Sağlık Bakanlığı Fisher & Sons şirketini inceleme altına alacak. David, havalandırma sistemiyle ilgili bir sorun çıkmasından endişe ediyor. 
© Brenda, tanımadığımız birinden öfkeli bir telefon aldı. Karşıdaki ses kızgındı ve çığlıklar atıyordu. 


FAMILIA adlı bölümde öğrendiklerimiz... 

© Federicö, Porto Rikolu. Anne ve babası, Porto Riko'da, San Loreso'da doğmuş. Federico'nun, orada mı ABD'de mi doğduğu hakkında bilgimiz yok. Bütün bunlar, David'in daha önce duymadığı şeyler. 

© David, geçmişte gidiyor olmasına karşın, uzun süredir annesiyle birlikte kiliseye gitmiyor. Onun yerine Hollywood'da yoğun olârak gay ve lezbiyenlerin gittigi St. Stephen's Kilisesi'ne devam ediyor. 


ÖLÜME DAİR... 


» Frizbinin yaratıcısı Ed Headrick, yaşamı boyunca “frizbilen bir tür yaşam tarzını sembolize ettiğini” savundu. Ölmeden 

önce, küllerinin, sınırlı sayıda üretilecek frizbilerin içine konmasını vasiyet etti. 

- Avustralya yerlileri, ölümü doğal kabul etmezler. Ölüm onlara göre, düşma- nın sihirli güçleri yüzünden olan bir kötülüktür. © 
>» Kaptan Amerika çizgi karakterinin yaratıcılarından Mark Gruenwald, küllerinin mürekkeple karıştırılarak, bir çizgi romanın basımında kullanılmasını vasiyet etti. Eşi, bu vasiyeti 1996'da yerine getirdi. Editörün küllerinin karıştırı!- 

dığı mürekkeple, Sguadron Supreme'in sınırlı sayıda posteri basıldı. 

> Aralarında Eski Çin, İskit ve Afrika'nın bulunduğu birçok kültürde, 

ölen erkeğin karısı, eşiyle diğer dünyadaki buluşmasını sağlamak için öldürülürdü. 'Kavuşmaların' çoğu, kadının yakılması yoluyla olurdu. 
> Eski Mısır'da kediler, kutsal hayvanlar olarak kabul edilirdi ve yerleşim yerlerinin yakınlarında yoğun olarak kedi.mezarlıkları vardı. 
— Ünlü çizgi kahramanlar Bugs 
Bunny ve Porky'yi seslendiren 
Men Blanc'ın mezar taşında Looney Tunes'un sloganı, That's 
All Folks-yazıyor; yani Hepsi Bu Çocuklar! E 
— İnkalar, defin işleminden önce, ölen kişinin yanında beklerken bir zar oyunu oynardı. 
Oyunun sonucuna göre, öle- nin eşyalarını paylaşırlardı. 
> Kelt halk geleneklerine göre, ölüler genellikle kuşların formunu alıyor. 


her pazar 19:30 


“BU DİZİDE HERKES BİR TÜR FİLOZOF” DEDİĞİMİZ MART SAYISINDA, 'ÖZLÜ SEİNFELD SÖZLERİ'NE YER VERMİŞTİK. 
YOĞUN İLGİ NEDENİYLE ÖZLÜ SÖZLERE DEVAM EDİYORUZ 


e Seks, bir adamla bir kadın arasındaki aşkla ilgilidir; bir adamla sandvici arasındaki değil. (Jerry) 

e Bir gömleğin ikinci düğmesi, kilit önemdedir. 
Gömleğin varlığı ona bağlıdır. Çok yüksekte olmamalıdır. (Jerry) 

e Evlilik ve aile, hapishanedir; erkek yapımı hapishaneler... Sen hapishaneye giriyorsun. (Kramer) 

e Partiler, sevgilini götürmek için doğru yerler değildir. Kimle olduğunun hiçbir önemi yok. Bütün bir gece oturup da sevgilinle konuşmak istemezsin. İçin- den, kalkıp dolaşmak gelir.(Jerry) 

e Bir parti, sevgilini götürmek için iyi bir seçenek olmasa bile, eğer partiyi düzenleyen kişi, sizi tanıştıran kişiyse, mutlaka o partiye sevgilinle gitmelisin. Buna mecbursun. (George) 

© Eğer gerçekten inanıyorsan, söylediğin yalan, yalan sayılmaz. (George) 

e Sürekli sinirli görünürsen, insanlar çok X meşgul olduğunu düşünür. (George) 

e Eğer iç karartıcı biriysen, iç karartıcı birisindir. Baharda bile! (George ve Jerry) 

e Bir adam bir kadına yemeğe çıkmayı teklif etmezse, reddedilme ihtimali de yoktur. Diğer yandan adam, “buluşma 
mazgallarını? kullanarak başarılı olabilir. 4 
Örneğin, kızla “kaybedeceği” bir iddiaya (Ağ 
girmelidir. Kaybedenin yemek ısmarlaya- 4 
cağı bir iddiaya... (Jerry) 2 (a 

e Bir diş hekimiyle çıkmamalısın. Sürekli diş fırçalama tekniğini eleştirir ve bu da seni N. 
deli eder. (Jerry) 

e Birinin kız arkadaşı hakkında ne düşündüğünü, arkadaşın o kızla görüşmeyi tamamen kesene kadar söyleyemezsin. (Jerry) 

e Kadınlar küçümsemeyi sever. (Kramer) 

© Sadece 'yalvarıyorum” demek, gerçekten yalvarmak anlamına gelmez. (Jerry) 

© Herkes bilir ki, “ilk kez ayrılanlar? aslında ayrılmış sayılmaz. (Jerry) 


e Birine, şehir dışında gerçekleşecek, Süper Kupa maçı gibi çok önemli bir organizasyon için bedava bilet vermek, o kişiye konaklama, ulaşım, yiyecek faturaları vermekle eşdeğerdir (George) 

e Birlikte olduğun kişi işinden kovulduysa, o sıralarda onu terk etmemelisin. Hayatı paramparça olmuştur ve onun yanında kalman gerekir. Onu terk etmek için yeni bir iş bulmasını beklemelisin. (Jerry) 

e Ufacık insanların “ufak olmayan çocukları? olabilir ve tersi de geçerlidir. (Kramer) 


© Seks yoksa, aldatma sayılmaz. (George) 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TV'NİN EN AYKIRI YAPIMLARINDAN 


PARK 


m Mr. Garrison'ın ilk adı Herbert'dir. 

m Eric Cartman'ın ikinci adı Theodore'dur. 

m Here Comes the Neighborhood adlı bölümde, aslanların liderinin adı, “Aslan'dı. Türkçe “aslan” sözcüğü The Lion, The Witch, and The Wardrobe adlı bölümde de kullanıldı. 

m Butters'in ilk adı Poof Poof'tur. 

m İlk iki sezonda, bölümlerin başında Kenny anlaşılması imkansız bir şeyler söylüyordu. Trey Parker ve Matt Stone, Kenny'nin söylediğini hemen hiç kimse anlayamadığı için, bir süre sonra bu açılıştan vazgeçtiler. 

m How io Eat with your Butt adlı bölümde açığa çıktı ki, Stan'in saçı, onu seslendiren Trey Parker'ın saçına; Kyle'ın saçı ise onu seslendiren Matt Stone'un saçına benzetilmiş. 

m Bölüm sonunda, yapımcı firmanın İogosunun göründüğü anda çalan şarkı, Trey Parker'ın öğrenciyken çektiği Al/ferd Packer: The Musical'den alınma. (Diğer adı: Cannibal! The Musical). 

m Chef adlı karakter, Trey Parker ve Matt Stone'un okuduğu Colorado Üniversitesi'nin yemekhanesinde çalışan, ikilinin tanıdığı, gerçek bir insan- dan esinlenilerek yaratıldı. 


SOUTH PARK ÜZERİNE, GEREKLİ 
GEREKSİZ NOTLAR... 


m /i Hits the Fan adlı bölümde, en masum şekliyle “pislik? olarak çevirebileceğimiz, İngilizce “shit sözcüğü, tam 162 kez kullanıldı. Bölümün yayınlanmasından sonra, denetleyici kurum tarafından “shit sözcüğü yasaklandı. 

m South Park'ın her bölümünde, mutlaka bir ünlünün taklidi yapılıyor ya da adı geçiyor. 

m Dizinin yaratıcıları, Soyut) Park'ın yeni yeni tanındığı ve sevildiği dönemde, sokakta karşılaştıkları insanların en çok Kenny'nin öldürülmesine tepki gösterdiklerini söylüyorlar. Hem de ağır küfürlerle. 

m Sonih Park'ın pilot bölümü, kağıtlardan kesilmiş karakterlerle, daha sonraki bölümler ise bilgisayar kullanılarak yapıldı. 

m Dizinin birçok bölümünde, orijinal Siar Trek filmine gönderme yapıldı. 

m Cbhickenlover adlı bölümde, Memur Barbrady'nin okuma yazmayı öğrenmesinden önceki bir sahnede, bütün harfler birbirine girip, Barbrady'nin kafasını karıştırır. STOP (Dur) işareti 'Mung Chung Fe” yazısına dönüşür. Bu, Kore dilinde “aptal demektir aslında. 

m Kenny'nin yüzü, bütün şov boyunca sadece iki kez açıkça göründü. 


NICKELODEON 


> THE ANGRY BEAVERS 


her pazartesi 18:00 / pazar 09:00 

İki kardeş kunduz... Kardeş kardeş geçindiklerini sanmayın sakın. Günün her dakikası faaliyette ve birer bomba gibiler. 


ALL GROWN UP 


her pazartesi 18:30 / pazar 08:30 

Rugrats ekibi tam 10 yaş birden büyüdü. 
Aralarında artık bebek yok. Nasıl birer genç olduklarını görmek için TV karşısına geçince şaşırmayın, Angelica hâlâ orada! 


-» CAT DOG her salı 18:00 / pazar 09:30 
Tek bedende iki hayvan... Üstelik biri kedi, diğeri köpek! Yan yana gelmesi zor gibi görünse de onlar her saniye birlikteler. 


> HEY ARNOLD her salı 18:30 / cumartesi 09:00 Sokakları çok iyi tanıyan Arnold tam bir hayalperest. En yakın arkadaşı Gerald ile birlikte dolaşıyor. 


3 JIMMY NEUTRON 


her çarşamba 18:00 / cumartesi 09:30 

O bir dahi! Sürekli yeni şeyler icat ediyor. 
Renkli buluşları yüzünden zaman zaman başı derde girmiyor da değil. 


- RUGRATS her çarşamba 18:30 / cumartesi 08:00 Tommy, Chuckie, Phil ve Lili dört bebek... 
Konuştukları bebekçe bir dil var. Yetişkinler anlayamıyor; ama biz anlayabiliyoruz. 


ÇİZGİ DİZİ DÜNYASININ 
BENZERSİZ KAHRAMANLARI 
NICKELODEON'DA. HAFTA İÇİ 18:00-18:30'DA, HAFTA SONU 
08:00-11:00 ARASINDA 


> SPONGEBOB her perşembe 18:00 / cumartesi-pazar 10:00 Bikini Bottom adlı deniz altındaki evinde yaşayan SpongeBob, bu dünyanın en neşeli yaratığı... 


4 WILD THORNBERRYS 
her perşembe 18:30 / pazar 08:00 Thornberiyler garip bir aile. Dünyayı dolaşıyorlar. Eliza ise hayvanlarla konuşabiliyor. 


> ROCKO'S MODERN LİFE 


her cuma 18:00 / cumartesi-pazar 10:30 Rocko, Avustralya'dan Amerika'ya gelmiş küçük bir göçmen kanguru. En yakın arkadaşları Heffer ve köpeği Spunky. 


-» MY LIFE AS 
A TEENAGE ROBOT her cuma 18:30 / cumartesi 08:30 
Jenny adındaki bir robot kızın maceraları. 
Görevi, dünyayı kötülüklerden korumak, ama canı ara sıra oyun oynamak istiyor. 
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NEW MODEL ARMY 


JUSTIN 
SULLIVAN 


İSTANBUL'DA RADYO EKSEN'İN 


KATKILARIYLA DÜZENLENEN NEW MODEL 


ARMY KONSERİNDEN ÖNCE, GRUBUN 


SOLİSTİ JUSTIN SULLIVAN'LA BULUŞTUK 


Sizi yeniden İstanbul'da görmek barika. Nasıl hissediyorsunuz İstanbul'a geldiğiniz için? 

Harika. Aslında hâlâ gezebilmeye fırsatım olmadı; ama güneşli bir güne başlamak bile güzel. Ben İngiltere'den ayrılırken kar yağıyordu. Tüm dünyada, en çok sevdiğim izleyici kitlesi burada. Kesinlikle çok tutkulular. 

Çok fazla seveniniz olduğunu söyleyebiliriz. 
Radyo Eksen dinleyicileri arasında N.M.A "nin en iyi 10 şarkısı oylaması yaptık. Birinci şarkı Green and Grey çıktı. 

Neredeyse tüm dünyada böyle oluyor; ama burada insanların her şeyi biliyor olması harika. 

Albümleri edinmek çok zor, eğer bir grubu çok seviyorsanız onların albümünü bulmak için çaba sarfedersiniz. Ona daha çok değer verirsiniz; ama her şeyi “download ederseniz” aynı duyguya kapılmanız mümkün değildir. 

Bir grup bulursunuz, şu ana kadar piyasaya çıkan her şeyini “download eder” dinlersiniz. Üzerinden iki hafta geçer, başka bir grup bulursunuz, onun şarkılarını indirirsiniz ve bu böyle devam eder. Her şey çok kolay olur ve bir anlamı kalmaz. Bazen sevdiğiniz şeylere ulaşabilmek için kendinizi vermeniz gerekebilir, böylece elde ettiğiniz şey sizin için daha 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kıymetli olacaktır. 

İlk söylememiz gereken şeyi atladık. Robert Heaton (grubun, yaşamını yitiren üyesi) için ne kadar üzgün olduğumuzu bilmenizi isteriz. 

Bu konu hakkında konuşmak inanın çok zor. Karmaşık bir ilişkimiz vardı. 

Anlıyorum... Konuyu değiştirelim. 

Türkiye'ye ikinci defa geldiğinizde İstanbul'a uğramamıştınız. İsterseniz bu konuya açıklık getirelim; çünkü İstanbul'daki hayranlarınız “Ankara ve Eskişehir'e gidiyorlar, neden İstanbul'a gelmiyorlar “demişti. Nedir bunun sebebi? 

Hiçbir fikrim yok. Ankara ve İstanbul arasında değişik bir ilişki var. Biraz Barcelona ve Madrid veya Milano ve Roma gibi. Bir şehir başkent, diğeri sanatın başkenti. Birçok grup hep İstanbul'a geliyor. Sanırım kimse Ankara'ya gitmiyor. İlk geldiğimizde her iki şehirde de konser verdiğimiz için çok memnun olmuştum. İkisi de çok iyiydi 

Peki ya yeni albüm? 

Yeni albüm bitti. Sadece mixlenmesi gerekiyor. 

Bu kez başka bir prodüktörle çalıştınız. Aynı prodüktör Killing Joke, Sisters of Mercy gibi grup- 


larla da çalışmıştı. Yeni N.M.A albümünden daha karanlık bir sound bekleyebilir miyiz? Herbangi bir değişiklik varmı? 

Hiçbir şeyi değiştirmedik. Sadece ondan prodüktörümüz olmasını istedik. Ne yapmak istediğimizi biliyorduk. Sadece, bunu bizim için bir başkasının yapmasını istiyorduk. Albüm sanırım biraz şeye benzedi .... New Model Army'e. 

Keşfettiğiniz yeni bir grup oldu mu? Desiekledi-Ziniz yeni dönem grubu var mı? 

Kendi ülkemde bir grup var desteklediğim. İsimleri New York Alcoholic Anxiety Attack. Çok seviyorum onları, ama henüz albüm kaydetmediler. 

“Zamane grupları” hakkındaki düşünceleriniz? 


Her zaman yeni şeyler yapılıyor. Aynı formlar | 


ele alınıyor, ama farklı teknolojiler kullanılıyor. 
Son beş yıldır en sevdiğim grup Oucens of the Stone Age. Dünyadaki en iyi grup; çünkü son derece yaratıcılar. Josh'u biraz tanıyorum. Çok zeki biri. 
Yan projeleri de var. Desert Sessions'ı kaydetti. 
Polly Jean Harvey ile birlikte. 

Eagles of Death Metal de var... 

Evet, o da var. Kız arkadaşının grubu. Sanırım bateri çalıyor. Dokunduğu her şey harika oluyor. 

Gülşah Güray 


RADYO EKSEN EN İYİ 10 


“NEW MODEL ARMY EN İYİ 10' ANKETİ SONUÇLARI 


AYIN SÖZÜ 


"Ben kaosa hazırım, ama kaös bana hazır mı emin değilim" 
Bob Dylan 
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“Uhumour juif, c'esi comme Uhumour allemand... 
Uhumour en plus” 


TRAIN DE VIE 
Yönetmen: Radu Mihaileanu 

Oyuncular: Lionel Abelanski, Rufus, Clement Harari, Michel Muller 
Yapım Yılı: 1998 


(Nazi subaylarının Yahudi köylerini basmaya başladığı dönemler... Bir köy halkı, ilginç bir çözüm yolu buluyor. Kıyafetler dikiliyor ve köyün yarısı Nazi subayı kılığına giriyor. Hep birlikte, kendi irenlerine atlayıp, yola koyuluyorlar. Kontrol noktasında gerçek Nazi subayları treni durduruyor. Köy halkı içinde Almanca'sı en iyi olan Mordechai, Yahudi esirleri sevkeden bölüğün komutanıymış gibi trenden iniyor. Sorular soran Nazi subayına, Yahudi esirleri sevkettiklerini söylüyor. Yolculuklarının rapor edilmemiş olmasını ise “Hayalet Treni” olmalarına bağliyor. Subay, inanmakta güçlük çekiyor.) 

NAZİ SUBAYI: Seyrüsefer planında görünmüyorsunuz. Hayaletler Treni diye de bir şey yok. 
MORDECHAI!: Tabii. Yani hayır. 

Sınırdışı edilenlerin treni bu. 

NAZİ SUBAYI: Başkaları da var. 

MORDECHA!: Yahudiler. 

NAZİ SUBAYI: Sınırdışı edilenlerin çoğu Yahudi zaten ve hepsi de seyrüsefer planında görünür. 
(Mordechai, sıkışmaya başlıyor. Tuğuk tutuk konuşuyor. Nazi subayı yanıt bekliyor.) 

MORDECHA!: Öyle mi? Tabii, ama bu hariç. Bu, seyrüsefer planında görünmeyen çok gizli bir görev. 
Biz sıradışı Yahudi'leri taşıyoruz. 

(Subay, anlamamış ve kuşkulu bir ifadeyle bakıyor.) 
NAZİ SUBAYI: Yahudi Yahudi'dir. 

Bunların neresi sıradışı olacak ki? 

MORDECHAI: Bunlar Komünist Yahudiler. 

Çok tehlikeliler. Aynı zamanda hem Yahudi hem de komünist oldukları için, normalden iki kere daha tehlikeliler. 

(Mordechai, Nazi subayının etkilenmeye başladığını fark edince rahatlıyor. Nefes almadan konuşuyor. 
Güveni yerine geldikçe, sesinin tonu da inandırıcılık kazanıyor.) 
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MORDECHAI: Tek bir trenle taşınmaları, Reich'in yararına. Normalde Yahudiler'i başka, komünistleri de başka trende taşırdık; ama bunlar hem Yahudi hem de komünist oldukları için onları ayıramıyoruz. 
Böylece bir trenden tasarruf etmiş oluyoruz. Anlıyor musun? Düşünün bir kere... Yahudiler, komünistler... Bizim hedefimize ulaşmamamız için dua eden o kadar çok insan var ki! İşte bu yüzden Hayaletler Treni seyrüsefer planında görünmüyor. Çok ama çok gizli. 

(Konuşması bittiğinde, subay ikma olmuş gibidir.) 
NAZİ SUBAYI: Anlıyorum. 

Refakatçi ister misiniz Binbaşı? 

MORDECHAIL: Hayır, teşekkürler. 

NAZİ SUBAYI: Son bir şey daha var. Belki bana yardımcı olabilirsiniz. Komşu köydeki bütün Yahudiler ortadan kayboldu. Tesadüfen onları siz görmüş olabilir misiniz? 

(Mordechai yine telaşlanır, ama bu kez çabuk toparlar. Emin bir ifadeyle anlatmaya başlar.) 
MORDECHAL: Komşu köy mü? Ortadan kayboldular, öyle mi? Hepsi mi? Endişelenmeyin. Yakınlara eş dost ziyaretine gitmişlerdir. Ailelerine çok düşkündürler. Mutlaka geri dönerler. 

NAZİ SUBAYI: Öyle mi dersiniz? 

MORDECHAL: Kesinlikle. Daha önce çok gördüm. 
Ne kadar uzağa giderlerse gitsinler, mutlaka geri dönerler. Doğdukları yerin hasretine kolay kolay dayanamazlar. 

NAZİ SUBAYI: Çok zekisiniz Binbaşı. Düşman psikolojisini çok iyi etüd etmişsiniz. 

MORDECHAI: Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Gece gündüz bu işe kafa yordum. 

(Sahte Alman binbaşı Mordechai ve Nazi subayı kahkahalar atarak ayrılırken, Hayaletler Treni de yoluna devam eder... Şimdilik tabii.) 
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